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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ houdt zich actief bezig met het erfgoed van onze
gemeenten om de kennis ervan te vergroten, het waardevolle te behouden en te
beschermen en de verzamelde gegevens voor iedereen beschikbaar te stellen. De kring
verzamelt hiertoe informatie over velerlei onderwerpen uit het heden en verleden van
Baarle, Castelré, Ulicoten en Zondereigen.

© Overname van artikelen of gedeelten ervan is toegestaan mits bronvermelding.

Openingstijden van het Heemhuis, Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog
. Elke woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
. Elke eerste zondag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur

Contact

Voorzitter:

Ad Jacobs, Willem Alexanderstraat 56, 5111 AC Baarle-Nassau (013 5078258)
Vice-voorzitter: Antoon van Tuijl, Oranjelaan 24, 5111 XK Baarle-Nassau (013 5078631)
Secretaris: André Moors, Hertogenstraat 14, 5111 AR Baarle-Nassau (013 5079556)

Internet: www.amaliavansolms.org

Bankrelaties:
. Rabobank De Zuidelijke Baronie rekening 10.38.94.969
. KBC Baarle-Hertog rekening 733-3023880-32
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van wirskaante 2008 - extra editie

Inleiding

Na het succes van de meerdaagse heemreizen
in het jaar 2000 (naar Bourgondié, “In de
voetsporen van St.-Bernardus”) en in 2004
(naar de Westhoek, “In de voetsporen van
pater Ladislas Segers”), werd naar een derde
editie uitgekeken. De honderdste verjaardag
van de komst van de Broeders der Christelijke
Scholen in Baarle, vonden wij een gepast
thema. Een busreis in de voetsporen van
de stichter van deze congregatie, St.-Jean-
Baptiste de La Salle, voert ons naar zeer
gevarieerde plaatsen in het noorden van
Frankrijk: Liesse, Reims, Parijs en Rouen.

Geen andere heemkundekring neemt een
meerdaagse busreis in zijn programma
op. Uit ervaring weten we dat hiervoor
bij Amalia voldoende belangstelling
aanwezig is. De deelnemers waarderen
vooral de goede groepssfeer, de perfecte
organisatie, het documentatieaanbod en
de locatiekeuze. Telkens wordt uitgekeken
naar een bijzondere overnachtingplaats.
Telkens wordt erin geslaagd om deuren te
openen die voor anderen gesloten blijven.
En al wisten we dat de verwachtingen weer
hooggespannen waren, zo’n overweldigende
belangstelling konden we hoe dan ook niet
vermoeden. Zeven dagen na het openen
van de inschrijvingsperiode was de reis al
volzet.
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Het  succesvolle basisconcept  blijft
ongewijzigd: twee gidsen nemen een
veertigtal busreizigers mee naar plaatsen
die herinneren aan het werk van St.-Jean-
Baptiste de La Salle. We volgen zijn leven
van de geboorte tot aan het overlijden.
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden
bleek het wenselijk om een paar kleinere
veranderingen aan te brengen. Zo is de
reisduur met een dag verlengd om de
tijdsdruk te verminderen en werd geopteerd
voor een tweede verblijfplaats om de
verplaatsingen met de bus tot een minimum
te beperken. Bovendien wordt in Reims
tijd vrijgemaakt voor “een oude bekende”,
namelijk St.-Remigius (patroonheilige van
Baarle-Hertog). En in Rouen besteden we
de nodige aandacht aan de heilige Jeanne
d’Arc, patrones van Frankrijk.

In Amalia’s jaarprogramma zijn drie
randactiviteiten opgenomen. Zo was er
op 22 april 2008 een met lichtbeelden
geillustreerde lezing over het leven van St.-
Jean-Baptiste de La Salle. Verder wordt op
7 september 2008 een tentoonstelling over
St.-Remigius en St.-Jean-Baptiste de La
Salle geopend. En op 7 oktober 2008 kijken
we op een groot scherm naar de foto’s van
de reis. In ons tijdschrift “Van Wirskaante”
verscheen een biografie van St.-Remigius
(maart 2008) en volgt een uitgebreide
terugblik (september 2008). Tot slot is er
voor alle leden deze gratis extra-editie,
volledig in het teken van de vierdaagse
heemreis. Veel leesplezier!

Antoon van Tuijl en Herman Janssen



1. Biografie

St.-Jean-Baptiste de La Salle
verrichtte baanbrekend werk
op pedagogisch gebied en
gaf een impuls aan de grote
onderwijsvooruitgang die in de
zeventiende en de achttiende
eeuw de moderne tijd inluidde.
Hij is één van de grootste
onderwijshervormers aller
tijden. Jean-Baptiste de La
Salle stamt af van Johan Salla,
in het begin van de negende
eeuw legeraanvoerder in dienst
van de Spaanse koning Alfonso
“El Casto” (de Eerbare). Twee
kwartieren in het wapenschild
van de familie vertonen
een veld van azuur met drie
gebroken gouden kepers,
waarvan twee bovenaan en één
onderaan. De gebroken balken
verwijzen naar de gebroken
beenderen van Johan Salla,
kwetsuren opgelopen in een
gevecht tegen de Moren. De
familienaam “Salla” is een oude
strijdkreet van deze voormalige
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Ets van Jean-Baptiste de La Salle

ridderfamilie.

In het begin van de negende eeuw vocht
koning Alfonso 1l in Asturié tegen de
Moren. Johan Salla (graaf van Urgell) had
juist een einde gemaakt aan de Arabische
overheersing van zijn grondgebied, gelegen
ten zuiden van de Pyreneeén nabij de
huidige ministaat Andorra. De koning riep
de hulp in van de graaf van Urgell. Johan
Salla arriveerde met zijn soldaten in het
heetst van de strijd. De Moren hadden zich
bovenop een berg genesteld en vielen de
Spanjaarden aan. Salla slaagde erin het

evenwicht te herstellen, later deed hij de
balans zelfs in het voordeel van de koning
kantelen. Maar bovenop de berg overzagen
Arabieren het slagveld. Zij zagen de
Catalaanse ruiterkapitein Johan Salla woest
tekeer gaan en de Moren schakelden hem
uit door rotsblokken te gooien. Salla viel
van zijn paard en brak daarbij twee benen
en een arm, wat uiteindelijk zijn dood
veroorzaakte.

Koning Alfonso |l gaf postuum de toestemming
om in het familieschild drie gebroken balken
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van wirskaante 2008 - extra editie

te dragen, ter herinnering aan Salla’s
kwetsuren. Het devies “Indivisa Manent”
kan op twee manieren geinterpreteerd
worden. De letterlijke vertaling luidt:
“Wie verenigd is, blijft bestaan.” Ook een
cryptische vertaling is mogelijk: “Blijft
bestaan, wie verenigd is”. De Broeders
van de Christelijke Scholen hebben deze
uiting van broederschap en verbondenheid
overgenomen in hun embleem.

Eén van de bekendste familieleden is
de heilige Ermengoldus Salla, eveneens
afkomstig uit het noorden van Spanje. St.-
Ermengol of St.-Hermengaudius was vanaf
het jaar 1010 bisschop van Urgell. Hij is
een ver familielid van St.-Jean-Baptiste
de La Salle. Zijn episcopaat begon met de
hervorming van de kathedrale kanunniken
volgens de regel van St.-Augustinus. Zijn
invloed als bisschop was groot, zeker na zijn
bezoek aan de paus in Rome. Ermengoldus
Salla stierf in Pont de Bar in het jaar 1035.
Jaarlijks wordt in Urgell nog de kermis van
St.-Ermengol gevierd. Die dag wordt het
bouwen van de kathedraal herdacht. Om
zijn heilig leven en de vele wonderen na zijn
dood heeft paus Leo XIll hem in 1899 heilig
verklaard. Zijn naamdag valt op 3 november
en St.-Ermengol is de schutspatroon van de
stad en het bisdom Urgell.

Rond 1350 vestigde een tak van de familie
zich in de Champagnestreek. Drie eeuwen
later, op 25 augustus 1650, trouwde Louis de
La Salle (één van de afstammelingen) met
Nicole Moét de Brouillet. Op 30 april 1651
werd het eerste kind geboren: Jean-Baptiste
de La Salle. Zevenendertig jaar lang woonde
Jean-Baptiste in Reims, van 1651 tot 1688.
Hij bracht er onbezorgd zijn jeugdjaren door
want het jonge gezin behoorde tot de hogere
burgerij. De overgrote meerderheid van de
inwoners van Reims leefde echter in extreem
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arme omstandigheden. Oorzaak daarvan
waren de geldverkwistende oorlogen van de
“Zonnekoning”, Louis XIV.

Na een gepaste voorbereiding thuis werd
Jean-Baptiste op 10 oktober 1661 naar
het Colléege des Bons Enfants gestuurd.
Al vroeg bleek hij door zijn ernstige en
vrome levenswandel voorbestemd voor
een kerkelijke carriére. Op 11 maart 1662
ontving De La Salle na zijn Eerste Communie
de tonsuur, als teken van verlangen naar het
priesterschap.

Jean-Baptiste de La Salle woonde in zijn
geboortehuis in de Rue de l’Arbalete tot hij
veertien jaar oud was. Van 1665 tot 1682
woonde het gezin in de huidige Rue Eugéne
Desteuque, de vroegere Rue St.-Marguérite.
Op zijn zestiende werd Jean-Baptiste de
La Salle opgenomen in het kapittel van de
kathedraal. Ruim vijftien jaar lang nam
hij dagelijks plaats in het koorgestoelte
van de kathedraal. Hij combineerde het
kanunnikambt met het volgen van de lessen
in het college. Op 10 juli 1669 behaalde
hij de graad van Meester in de Kunsten.
Datzelfde jaar ging hij voor het eerst naar de
universiteit. In Reims volgde Jean-Baptiste de
La Salle lessen aan de theologische faculteit.
Na het behalen van een getuigschrift van het
eerste jaar zette hij zijn theologiestudies
verder aan de Sorbonne, de gerenommeerde
Parijse universiteit, terwijl hij aan het St.-
Sulpiceseminarie verbleef. Jean-Baptiste
studeerde er anderhalf jaar. Na het
overlijden van zijn beide ouders keerde hij
als gezinshoofd naar de Rue St.-Marguérite
terug.

Twaalf jaar lang huurde hij het voormalige
woonhuis van zijn ouders uit de nalatenschap,
die omwille van de aanwezigheid van
minderjarigen niet verdeeld werd. Bij
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Biografie van Jean-Baptiste de La Salle (1733)

het uitoefenen van het voogdijschap
toonde Jean-Baptiste de La Salle veel
toewijding. Bovendien slaagde hij erin om
zijn theologiestudie aan de plaatselijke
universiteit verder te zetten. In 1672 werd
De La Salle in Cambrai tot subdiaken gewijd,
in 1676 in Parijs tot diaken. Op paaszaterdag
9 april 1678 vond in Reims de priesterwijding
plaats.

In deze periode van zijn leven bepaalde een
gebrek aan zelfvertrouwen zijn karakter.
Jean-Baptiste de La Salle vond moeilijk
een eigen weg. Nadat zijn ouders overleden
waren, nam hij zijn toeviucht tot het gebed
en vertrouwde hij blindelings op discrete
raadgevers. Nicolas Barré en Nicolas Roland
waren de belangrijkste. Zij trokken zich het
lot van de armsten aan.

Nicolas Roland had in Reims in de Rue du
Barbatre een groep weeskinderen onder
zijn hoede en besteedde de rest van zijn
leven aan de opvang en het onderwijs van
arme meisjes. Hij stierf op 27 april 1678. In
uitvoering van het testament bekommerde
De La Salle zich tijdelijk om het werk van
Roland. In maart 1679 ontmoette hij Adrien
Nyel, een leraar die naar Reims gezonden
was om daar kosteloze jongensscholen op
te richten. De La Salle bood Nyel onderdak
aan en hielp hem bij het opstarten van
een schooltje in de Rue St.-Maurice, waar
de eerste schoolmeesters gingen wonen.
Nauwelijks had Nyel de school opgericht
of hij trok zich in stilte terug om een
tweede en een derde school te stichten.
De La Salle geraakte meer en meer bij het
leven van “zijn” schoolmeesters betrokken.
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Hij bemerkte hun gebrek aan opleiding.
Dagelijks bezocht hij de leraars in de klas om
hen aan te moedigen of om hen praktische
methodes voor te stellen om welomlijnde
resultaten te bereiken. Zijn ontmoeting
met Nyel bracht een onverwachte wending
in zijn leven. Voortaan zou hij zich inzetten
ten dienste van de arme en verwaarloosde
jongens.

In 1680 promoveerde Jean-Baptiste de La
Salle tot doctor in de theologie. Hij huurde
een huis voor de schoolmeesters vlakbij
zijn eigen woonhuis en liet voor hen bereid
eten aan huis bezorgen. Datzelfde jaar
nodigde hij hen aan zijn eigen tafel uit en
vanaf 1681 gaf hij hen logies onder zijn
eigen dak. Dat waren stuk voor stuk grote
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Jean-Baptiste de La Salle werd in 1900 heilig verklaard

stappen, want in die tijd was er geen status
verbonden aan het beroep van onderwijzer.
Op deze manier ontstond in 1680 een nieuwe
lekencongregatie rondom De La Salle. Hij
noemde dat instituut de “Broeders van de
Christelijke Scholen”.

Omwille van de weerstand binnen zijn
familie verliet Jean-Baptiste de La Salle op
24 juni 1682 het ouderlijke huis om zich met
de schoolmeesters in Reims in de Rue Neuve
(de latere Rue Gambetta) te vestigen. Hij
verbleef er zes jaar lang, van 1682 tot 1688.
Op 25 mei 1684 vond hier de eerste algemene
vergadering van de congregatie plaats. Jean-
Baptiste ontwierp een orderegel waardoor
de lekenbroeders voortaan als kloosterlingen
gingen leven. Ze legden de geloften af van



In de voetsporen van... St.-Jean-Baptiste de La Salle

kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Ze
droegen typische kleren, bestaande uit een
zwarte priesterrok, een witte bef en een
wijde mantel die in het Frans les quatre bras
(“de vier armen”) werd genoemd. Op 28
mei 1684 werd de congregatie in Liesse aan
Onze-Lieve-Vrouw opgedragen.
Jean-Baptiste de la Salle wou op gelijke voet
met zijn meesters leven. Hij werkte het
klassenverschil definitief weg. In juli 1683
deed hij afstand van zijn kanunnikschap. En
wanneer tijdens de winters van 1684 en 1685
een hongersnood uitbrak, deelde hij zijn
familiefortuin aan de armen uit. Vertrouwen
op de Goddelijke Voorzienigheid is sindsdien
het fundament van de Congregatie van de
Christelijke Scholen. In tijden van nood
vertrouwde Jean-Baptiste bovendien op de
patroonheilige van de stad. Regelmatig ging
hij bij het graf van St.-Remigius bidden.

Op 24 februari 1688 breidde Jean-Baptiste
de La Salle zijn werkterrein uit en vestigde
hij zich in Parijs. Het bestuur van het huis in
Reims liet hij aan één van zijn volgelingen
over. De La Salle verbleef zeventien jaar
lang in de hoofdstad. De eerste drie jaar
woonde hij in de Rue Princesse. Daar leidde
hij de allereerste lagere school van de
broeders in Parijs. Er zouden in de hoofdstad
de komende vijftien jaar nog zes scholen
volgen. Jean-Baptiste de La Salle koesterde
hoge verwachtingen, maar niet alles liep van
een leien dakje. Op 21 november 1691 was
de congregatie ernstig verzwakt. Om de crisis
op te lossen, opende hij een noviciaat in
Parijs. Het opleiden van novicen werd vanaf
augustus 1692 zijn voornaamste bezigheid.
Het huis in de Rue Princesse was te klein en
bezat zelfs geen tuin, wat een nadeel voor
de gezondheid was. Daarom liet De La Salle
zijn oog vallen op een uitgestrekt landgoed
in de voorstad Vaugirard. Vanaf 1692 woonde
hij daar met de novicen. In 1698 verhuisden

zij naar de voorstad St.-Germain, vlakbij het
Luxemburgpark. Daar werd La Grand’Maison
gehuurd, een oud-klooster. Jean-Baptiste
woonde er vijf jaar.

In Parijs kwamen er tegenkantingen van de
schrijfmeesters, met verschillende processen
tegen De La Salle tot gevolg. In 1699 werd de
school van St.-Placide door hen geplunderd.
Het was de voorbode van groter onheil.
Stilaan begon de pastoor van St.-Sulpice
zijn greep op het dagdagelijkse leven in de
communauteit te vergroten. Daarbij stond
De La Salle hem in de weg. Na klachten
van de pastoor werd Jean-Baptiste door de
kardinaal (tijdelijk) afgezet. In de zomer van
1703 kwam La Grand’Maison te koop omdat
de communauteit geen geld meer kreeg om
de huur te betalen. De La Salle verhuisde
met zijn novicen naar de Rue Charonne. Op
17 juli 1704 werden de broeders veroordeeld
voor het onwettig uitoefenen van het ambt
van schrijfmeester. Als straf kregen ze een
verbod om les te geven en een geldboete. De
meubelen van het huis in de Rue Charonne
werden door het gerecht aangeslagen en op
4 augustus 1705 werd de school in de Rue
Princesse geplunderd. Jean-Baptiste de La
Salle zag hierin de hand van God die hem
de opdracht gaf om zich van het voorplan
terug te trekken. Gedurende veertien dagen
trok hij zich in de kapel van St.-Joseph des
Carmes terug.

Jean-Baptiste de La Salle wou weg uit
Parijs. Daarom reageerde hij positief op het
verzoek van het armenbestuur van de stad
Rouen om zes stadsscholen over te nemen.
Daar vestigde hij zich op het landgoed St.-
Yon. Het leven van De La Salle was een
opeenvolging van beproevingen. Het werd
zo erg dat hij in 1712 naar het zuiden van
Frankrijk vertrok. Jean-Baptiste de La Salle
verbleef er in Marseille, Sainte-Baume,

7
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Met deze akte werd St.-Jean-Baptiste de La Salle tot patroon van alle opvoeders aangesteld

Mende en Grenoble. In La Grande Chartreuse
kwam hij tot rust, waarna hij in 1714 in naam
van de gehoorzaamheid teruggeroepen werd
om in Rouen de leiding van de congregatie
op zich te nemen. Op 18 mei 1717 vond in
St.-Yon het eerste algemeen kapittel plaats.
Op uitdrukkelijk verzoek van de stichter
kozen de broeders nog tijdens zijn leven een
opvolger om de congregatie te besturen.

Na een zwaar en ascetisch leven waarin hij
veertig jaar voor de allerarmste kinderen
het beste van zichzelf gegeven had, stierf
Jean-Baptiste de La Salle op 7 april 1719.
Zijn stoffelijke resten werden onder grote
belangstelling in de St.-Sévérkerk in Rouen

ten grave gedragen. Op 26 februari 1725
werd de congregatie goedgekeurd door paus
Benedictus Xlll. Koning Louis XV gaf haar
de geloofsbrieven, wat op een wettelijke
erkenning neerkwam. In 1733 verscheen de
eerste gedrukte biografie over De La Salle.
Het was een werk van broeder Jean-Baptiste
Blain. In 1835 werd het zaligverklaringproces
van Jean-Baptiste de La Salle opgestart. In
1840 werd hij eerwaardig verklaard en in
1888 volgde de zaligverklaring door paus Pius
IX. De volgende paus, Leo Xlll, verklaarde
Jean-Baptiste de La Salle op 24 mei 1900
heilig. Op basis van zijn leven en zijn
geinspireerde geschriften werd De La Salle
bovendien op 15 mei 1950 als de patroon van
alle opvoeders aangesteld.
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2. Lasalliaanse pedagogiek en didactiek

Jean-Baptiste de La Salle bestudeerde
de spanningen in de samenleving en
probeerde, bewogen tot medeleven met
de armen, hun sociale en morele status te
verbeteren. De opeenvolging van oorlogen
(de Tachtigjarige oorlog, de Frans/Spaanse
oorlog, de Hollandse oorlog,..) had een
rampzalig effect op het volk. Geweld,
plunderingen, hongersnood en besmettelijke
ziekten brachten onvoorstelbare miserie.
Schitterende buitenlandse overwinningen
van de Zonnekoning deden het tij in het
binnenland niet keren. De glorie van koning
Louis XIV stond in schril contrast met het
lot van zijn volk. Maar de politieke horizon
was aan het veranderen. De intellectuele
wereld was gewekt, wat leidde tot een
grotere vrijheid van meningsuiting en
onderzoek. Deze “Verlichting” brak met de
oude beschaving. In de bovenklasse van de
samenleving ontstond een grote drang naar
zelfstandigheid. Gezag werd veroordeeld en
- waar het kon - opzij gezet.

De benedenklasse van de samenleving werd
genegeerd. Het volk was onwetend en de
ondeugd woekerde. Niemand besteedde
aandacht aan de volksscholen, waar de
lessen slecht bijgewoond werden. De
kosteloze scholen van De La Salle brachten
hierin verandering. Via het gratis onderwijs
kwam een mentaliteitsverandering op
gang. De fundamentele scheiding tussen
arm en rijk werd doorbroken. Door de
alfabetisering kregen kinderen van armen
en ambachtslieden kansen op een beter
bestaan aangeboden.

Jean-Baptiste De La Salle zag deze
opvoeding als een heilsgebeuren. Hij wou de
blijde boodschap van het evangelie aan de

werkende klasse en de armen verkondigen.
Hij maakte van het onderwijzen een roeping
voor het leven en stichtte de Broeders van de
Christelijke Scholen om zijn doel vanuit een
religieuze gemeenschap te verwezenlijken.
Hij was ervan overtuigd dat alleen een
godsdienstige congregatie, samengesteld
uit enthousiaste en opgeleide leraars, het
tij kon doen keren. De door hem opgerichte
congregatie was de allereerste religieuze
mannencongregatie die uitsluitend uit
gewijde leken bestond.

Jean-Baptiste de La Salle stond meermaals
zélf voor de klas. Hij verzamelde de beste
vernieuwingen van de zeventiende eeuw
in zich. De traditionele, door gewoonte
verkregen aanpak  werd overboord
gegooid. Voortdurend werden methodes
en programma’s aangepast aan de
nieuwe behoeften van de samenleving.
Deze baanbrekende flexibiliteit stuitte
op tegenstand van de gevestigde
schrijfmeesters. Met ervaren broeders
optimaliseerde  hij  voortdurend  zijn
onderwijssysteem, dat universeel bleek te
zijn. De nadruk werd gelegd op de totale
persoonlijkheidsvorming, met bijzondere
aandacht voor de opvoeding tot verantwoor
delijkheidszin.

De didactiek van De La Salle wordt
vooral met de klassikale leermethode
geidentificeerd. De La Salle introduceerde
en perfectioneerde het klassikale onderwijs
vanaf 1682. Voortaan werd er in het
lager onderwijs klassikaal les gegeven in
plaats van individueel. Leerlingen werden
volgens hun mogelijkheden en vorderingen
in klassen ingedeeld. Ze zaten samen in
één lokaal, hadden dezelfde handboeken,
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de basisschool. Wanneer ze alleen maar
Latijn konden lezen, zouden zij het ook
spoedig verleren. Bovendien bleek het
hardop voorlezen één van de meest
doeltreffende manieren om kennis door
te geven. Kinderen konden op die wijze
in de huiselijke kring de Christelijke
leer verspreiden.

3 Elke klas telde een zestigtal kinderen.
De broeders hadden het niet
gemakkelijk. Om hun stem te sparen
en te voorkomen dat zij hun toevlucht
il tot lijfstraffen zochten, gebruikten ze
i gebaren en “de knip”, een instrumentje
om de orde te bewaren. Tal van nieuwe
didactische klemtonen werden gelegd.
i Zo werd de stilte in de klas strikt in acht
genomen. Tijdens de leesles mochten
alle leerlingen meelezen. Ze bewogen
hun lippen zonder een geluid voort te
brengen. Slecht uitgesproken woorden

SALLE | werden tijdens elke les verbeterd en de
. leraar zorgde ervoor dat de leerlingen
- de betekenis van de gebruikte woorden
kenden. Hij bereidde de les zorgvuldig
voor. Alvorens uitspraken te doen,

£ PORTRAIT DE MY JEAN DAPTISTE DE LA
e Loctear; en Theologde et Inolrduatenr. deo Frome doe ol Chretiennes .

St.-Jean-Baptiste de La Salle schreef de regels van de
congregatie naast tal van andere boeken

volgden gezamenlijk dezelfde les met één
en dezelfde leraar. Deze methode heeft
eeuwenlang haar nut bewezen.

Jean-Baptiste de La Salle verkoos de
moedertaal boven de gebruikelijke leeslessen
in het Latijn. Vanuit wetenschappelijk
oogpunt begreep hij dat het absurd was om
Latijnse teksten te gebruiken omdat kinderen
noch die taal noch de geschiedkundige inhoud
ervan kenden. Zij slaagden er niet in om het
Latijn begrijpend te lezen. Leren lezen in
de eigen taal ging gemakkelijker en viugger.
Wanneer nodig zouden een paar maanden
volstaan om vloeiend Latijn te lezen, maar
de meeste volkskinderen kwamen er niet aan
toe. Ze kwamen slechts een paar jaar naar

10

moest hij steeds van de waarheid overtuigd
zijn. Hij keek de leerlingen bij het spreken
aan en gebruikte het schoolbord. Hij maakte
veelvuldig van het vraag en antwoordsysteem
gebruik. De leraar paste zijn taal aan het
niveau van de klas aan en betrok ook minder
goede leerlingen bij de les. Hij gaf het
goede voorbeeld en drukte zich correct,
helder en precies uit. Hij begon zijn uitleg
met het eenvoudige om te eindigen met het
gecompliceerde. Hij verklaarde niet teveel
principes ineens, maar legde ze goed uit. Hij
vestigde de aandacht op het wezenlijke van
elk onderwerp en ging niet met de les verder
vooraleer alle leerlingen het voorgaande
onder de knie hadden. Ook werd het mutueel
onderwijs ingevoerd waarbij de leerlingen
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mekaar hielpen en werd er dagelijks een
halfuurtje uitgetrokken voor een stichtende
instructie.

Jean-Baptiste de La Salle richtte een
school voor lekenonderwijzers op. Dat
seminarie wordt thans beschouwd als de
allereerste normaalschool ter wereld.
Daarnaast stichtte hij het eerste juvenaat
en lag hij aan de basis van het moderne
volwassenenonderwijs. Zo startte hij
met allerlei vormen van sociale promotie
en tweede kansonderwijs. Er kwamen
beroepsscholen en  opvoedingstehuizen
voor achtergebleven jongeren. De La Salle
lag aan de basis van sommige vormen van
het technisch onderwijs door

B 3]
het opnemen van handel en PRI

i i b= Naan o Vo
meetkundig tekenen‘ln r?et S, W
leerprogramma. Metdeinvoering g .
van het onderricht in moderne &

talen creéerde hij een speciale
onderwijsvorm die tot dan toe
onbekend was: het modern
secundair onderwijs (mavo).
Ook voor het heropvoeden van
delinquenten  ondernam  hij |
geslaagde pogingen. '

Bij de dood van de stichter
telde de congregatie 26
communauteiten in Frankrijk
en één in Rome. Er waren
120 broeders in 22 steden. Na | .
1719 zou de congregatie zich
razendsnel ontwikkelen, eerst
in Frankrijk en daarna in de
gehele wereld. De Broeders van |
de Christelijke Scholen dienden
als voorbeeld voor verscheidene
onderwijscongregaties  welke
later ontstonden.
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Ten gevolge van de Franse Revolutie (eind
achttiende eeuw) en bij de scheiding van
kerk en staat (in 1904) werd de congregatie
in Frankrijk verboden. Deze vervolgingen
leidden tot een spectaculaire groei in het
buitenland. De broeders openden scholen
op de vijf continenten. Rond 1950 telde de
congregatie ongeveer 20.000 leden. Vandaag
zijn er 6.500 broeders werkzaam in 83
landen van alle werelddelen. Zij verschaffen
onderwijs aan bijna een miljoen kinderen en
adolescenten. Het vierenveertigste kapittel
heeft in 2007 Broeder Alvaro Rodriguez
Echeverria uit Costa Rica voor een periode
van zeven jaar als algemeen overste
herkozen.

De knip, een toestelletje dat door de
broeders werd gebruikt om hun stem
te sparen
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3. Broeders van de Christelijke Scholen in Baarle

In 1816 waren de Broeders van de Christelijke
Scholen in Belgié gearriveerd. Tijdens die
Hollandse Tijd (1815-1830) werden zij ervan
verdacht de Franse invloed te vergroten en
daarom moesten zij van koning Willem 1 in
1826 het land verlaten. Vijf jaar later, na
de Belgische Revolutie, keerden ze terug. In
1866 waren er al eenentwintig Nederlandse
broeders werkzaam in Belgié. Datzelfde jaar
werd besloten om nabij de Nederlandse
grens een juvenaat op te richten. In Kaprijke
(Oost-Vlaanderen) werd daartoe een lagere
school met een klein pensionaat aangekocht.
Tot 1882 traden in Kaprijke wel enkele
Belgische jongeren in de congregatie, maar
geen Nederlanders. In 1885 werd het huis
opgeheven en overgeplaatst naar Chaumont-
Florennes (Namen).

In 1890 werd een nieuwe poging
ondernomen, ditmaal in Nederland zelf.
De onderhandelingen in Mechelen (Zuid-
Limburg) draaiden op een mislukking uit
omdat de bisschop van Roermond weigerde
om in zijn bisdom de oprichting van een
juvenaat toe te staan. In 1905 werd vanuit
het weeshuis Groenestein in Den Haag
getracht om broeders van de Christelijke

Scholen aan te trekken. De overname werd
bij gebrek aan beschikbare broeders pas in
januari 1908 effectief.

Na een vergeefse poging voor de oprichting
van een juvenaat in Roosendaal werd
in Baarle-Hertog een geschikt pand ter
overname aangeboden. De enclavesituatie
bleek er bovendien ideale kansen te bieden.
De broeders konden immers moeilijk
dichterbij de grens met Nederland wonen
en werken! Op 1 augustus 1908 werd voor
25.000 Belgische franks van de weduwe
Henrica de Pauw-v.d. Kerkhof een groot
huis met stallen, tuin en aangrenzend
bouwland aangekocht. Het perceel was 1 ha
29a 90 ca groot en lag volledig op Belgisch
grondgebied. Het pand bevond zich aan de
huidige Pastoor de Katerstraat. Het betreft
een voormalig fabriekje van Jos Hendriks,
in 1843 door Charles de Pauw aangekocht.
Hij verbouwde het tot een kostschool voor
deftige jongelui. Zijn zoon Franciscus de
Pauw opende er in 1879 een lagere school,
later ook een pensionaat (met een tachtigtal
leerlingen die in een open slaapzaal op
zolder logeerden).

Voorbereidend Nouiciant der Broeders van de Chrisielijke Scholen.
BAERLE-HERTOG-NASSAU.

——10p 15 november
1908 kwamen drie
broeders naar Baarle.
Zij hielden toezicht
| op de verbouwings-
en uitbreidings-
werken. Zij wilden
zo snel mogelijk het
juvenaat opstarten.
Zo’n  juvenaat is
een school met
een internaat voor
jongens die broeder

De speelplaats in 1910
(collectie Ad Jacobs)
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willen worden. De bouw werd vertraagd bij
gebrek aan materiaal en door een geschil
tussen de architect (broeder Joseph uit St.-
Gillis-Brussel) en de aannemer (de firma
Verhoeven uit Antwerpen). In juli 1909 was
de verbouwing voltooid. Een jaar later, op
19 juli 1910, was ook de inrichting klaar
en kwamen de eerste juvenisten vanuit
Aalst naar Baarle-Hertog. Er waren drie
Nederlandse jongens bij.

De volgende jaren werd de eigendom
meermaals uitgebreid, o.a. door de
aankoop van de tuin van Cornelis van de
Ven op 24 september 1912. Dit perceel
lag deels op Belgisch, deels op Nederlands
grondgebied. In juni 1913 begon de bouw
van een normaalschool (kweekschool) op het
Nederlandse deel. Het betreft de vleugel die
dwars op de Pastoor de Katerstraat staat.
Toen het gebouw net klaar was, brak de
Eerste Wereldoorlog uit. Het gelijkvloers
en de eerste verdieping werden bezet door
250 Nederlandse militairen. De tweede
verdieping kwam beschikbaar voor de
broeders.

Op 10 januari 1921 vertrokken de Belgische
juvenisten naar Aalst. Het juvenaat en
de kweekschool in Baarle kwamen toen

Huidige Lasalle Mavo |
in Baarle

uitsluitend voor Nederlandse leerlingen
beschikbaar. De juvenisten volgden een
Nederlands onderwijsprogramma en hun
driejarige opleiding werd officieel erkend
en gesubsidieerd. Deze Mulo-school is de
voorloper van de latere Lasalle Mavo. Tot
1951 behoorde het klooster kerkelijk onder
de aartsbisschop van Mechelen en dus tot
de Belgische parochie. Op 27 augustus 1951
veranderde dat met de benoeming van rector
Jac Koenraadt door de bisschop van Breda,
monseigneur Baeten. Vanaf dat moment was
de Baarlese communauteit Nederlands.

In 1973 werd het kloostergebouw aan
de gemeente Baarle-Hertog verkocht,
verhuisde de school naar een nieuwbouw
aan de Sportlaan en namen de broeders
hun intrek in een dubbele woning aan de
Oranjelaan. In juli 1985 werd tot opheffing
van vier communauteiten in Brabant
besloten om zo te komen tot één grotere
communiteit in Cuijk. Op 28 november 1985
verlieten de broeders van de Christelijke
Scholen ons tweelingdorp. De laatste
twee decennia verkeerde de Nederlandse
broedergemeenschap in een fase van

vergrijzing en afbouw. In 2006 hield zij op
als een zelfstandige provincie te bestaan.
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4. Reisgids

4.1. Woensdag 16 juli 2008, Liesse en Reims

Bezoek aan het klooster van Les Soeurs de [’Enfant Jésu (Reims)

Programma

- 06.30u: Vertrek

-11.15-12.00u:  Bezoek aan de basiliek (Liesse)

-12.30u: Picknick in I’Abri du Pélerin (Liesse)

- 15.00u: Rondleiding in de St.-Remigiusbasiliek en -abdij (Reims)
- 17.15u:

- 18.45u: Inchecken in Maison Diocésaine St.-Sixte (Reims)

- 19.45u:

» Notre-Dame de Liesse

Jean-Baptiste de La Salle verzamelde in
Reims een groepje leken rondom zich.
Zij beloofden hun leven toe te wijden
aan de arme volksjeugd en noemden zich
“broeders”. Op die manier en op dat moment
werd een nieuwe congregatie gesticht. Na
de eerste algemene vergadering en achttien
dagen van retraite wandelde Jean-Baptiste
de La Salle op 28 mei 1684, gevolgd door
twaalf broeders, ’s nachts van Reims naar
Liesse. De afstand bedraagt ongeveer
vijfenveertig kilometer. Door samen met
zijn broeders te knielen bij het ebbenhouten
Madonnabeeld, droeg hij er zijn congregatie
aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Vreugde op.
Huidige historici situeren deze gebeurtenis
in het jaar 1686.

Liesse is een dorpje op vijftien km van Laon.
Het telt slechts veertienhonderd inwoners.
Liesse is in Noord-Frankrijk bekend voor
zijn basiliek, toegewijd aan Notre-Dame-
de-Liesse. Liesse betekent “vreugde”. Onze-
Lieve-Vrouw-van-Vreugde is één van de vele
eretitels van Maria. De drukbezochte basiliek
werd in 1115 opgericht door kanunniken van
Laon. Zij gebruikten daarvoor overschotten
van hun kathedraal. Het kerkgebouw werd
verschillende keren herbouwd (o.a. in
1384 en 1480) en verrijkt met giften van
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Avondmaaltijd in Maison Diocésaine St.-Sixte (Reims)

koninklijke pelgrims. Het Franse koningshuis
kwam meermaals op bezoek. Charles VI
was er in 1414. Louis X! kwam viermaal op
bedevaart. In 1602 kwam koningin Maria de
Médici Onze-Lieve-Vrouw bedanken voor de
geboorte van haar zoon. Louis XllI en Anna
van Oostenrijk kwamen herhaaldelijk langs
en in 1652 kwam ook Louis XIV naar Liesse.

TijdensdeRevolutiewerdhetwonderbaarlijke
standbeeld op de markt verbrand en werden
de ex-voto’s geconfisqueerd. De kerk zelf
bleef gespaard en de verering hernam in
de negentiende eeuw. Een ebbenhouten
kopie van het originele beeld werd in 1847
plechtig gekroond. In 1913 werd de kerk een
basiliek, een eretitel verbonden aan een
bedevaartplaats.

Legende

Voor de Orde van Malta (de vroegere Orde
van Hospitaalridders) blijft de basiliek van
Liesse op basis van de stichtingslegende
één van de belangrijkste toevluchtsoorden.
In 1134 vertrokken drie hospitaalridders
van Eppes op kruistocht om het graf van
Christus te verdedigen. Ze liepen in een
hinderlaag en werden gevangen genomen
in Ascalon, een Palestijnse havenstad.
Ze werden naar de gevangenis van Cairo
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in Egypte overgebracht, waar ze werden
overgedragen aan de sultan van Egypte. De
sultan verplichtte hen om moslim te worden,
maar dat werd door alledrie de ridders
resoluut geweigerd. Daarop besloot hij hen
toe te vertrouwen aan zijn dochter Ismérie,
een prinses met een grote intelligentie en
van een zeldzame schoonheid. Zij moest de
ridders met de islam vertrouwd maken.

Twee jaar lang zaten de ridders in de cel. Zij
hadden Ismérie al zo vaak horen zeggen dat
de profeet Mohammed Gods zoon is. Toen ze
haar vertelden dat hun profeet Jezus ook de
zoon van God is, sprak Ismérie het verlangen
uit om een beeltenis van Jezus en Zijn
moeder te zien. Daarop verscheen ’s nachts
een engel aan de drie ridders. Hij bracht
hen een zwart, houten beeldje. ’'s Morgens,
bij de terugkeer van Ismérie, toonden de
ridders het beeld aan de jonge prinses. Die
ging zich meer en meer voor het geloof van
de reddende Jezus interesseren. Op een keer
nam zij het beeld mee naar haar verblijf. ’s
Nachts verscheen Maria en vroeg haar om de
drie gevangenen vrij te laten en zelf christen
te worden. Ze liet zich overhalen, getroffen
door dit wonder.

Bij het verlaten van Egypte namen Ismérie
en de ridders het beeld langs de boorden
van de Nijl met zich mee. Na lang gelopen te
hebben, vielen zij in slaap. Ze ontwaakten
tot hun grote vreugde (“liesse”) nabij de
burcht van Marchais, in Frankrijk. Ismérie
stapte met het wonderbaarlijke beeld naar
het kasteel. Maar het werd plots zo zwaar,
dat zij het beeld moest neerleggen. De drie
ridders probeerden tevergeefs om het op te
tillen. Zij begrepen het teken en beloofden
om op die plaats een kerk te bouwen ter
ere van Onze-Lieve-Vrouw-van-Vreugde.
Ismérie ontving het doopsel uit handen van
de bisschop van Laon en de kerk van Liesse
werd een beroemd bedevaartsoord.

Basiliek

In de negentiende eeuw werd de kerk
vergroot door het aanbouwen van zijbeuken.
Achteraan in de zuidelijke zijbeuk staat een
beeld van de H. Bernardus, patroon van
de parochie Ulicoten. Acht jaar geleden
maakte we in zijn voetsporen onze eerste
meerdaagse heemreis. Vooraan in diezelfde
zijbeuk, vlak voor de kaarsenkapel, bevinden
zich militaire decoraties. Die herinneren ons
aan de tweede meerdaagse heemreis, in
de voetsporen van pater Ladislas Segers.
Toen waren we op zoek
naar herinneringen aan de
Eerste Wereldoorlog.

Het koor betreden we via
de kaarsenkapel, de kapel
van St.-Louis. Daar staat
een diorama opgesteld
dat in acht taferelen de
stichtingslegendeuitbeeldt.
Het hoofdaltaarinltaliaanse
renaissancestijl (1610)
werd ter gelegenheid van
de geboorte van Louis Xl
aan de kerk geschonken
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Glasraam in de basiliek
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door de Franse koningin Maria de Médici,
afkomstig uit Florence. Tegen de muur
hangen ex-voto’s. Dat zijn dankbetuigingen
na de vervulling van een wens.

Twee schilderijen vragen onze aandacht.
Rechts bevindt zich een doek dat door Louis
Xl en Anna van Oostenrijk geofferd werd.
Het toont de koning en de koningin biddend
op hun knieén bij de geboorte van Jezus. In
Liesse kwam het koninklijke paar met succes
de geboorte van een erfgenaam afsmeken.
Links hangt een schilderij dat ter gelegenheid
van de eerste communie van prins Rainier
van Monaco aangeboden werd. Het is een
afbeelding van het allereerste wonder van
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Onze-Lieve-Vrouw-van-Vreugde. Een
gehangene die had gestolen om zijn
hongerige familieleden te voeden,
bleef dankzij haar tussenkomst
ongedeerd.

In 1902 genas algemeen overste
. Frére Gabriél-Marie van een ernstige
ziekte nadat hij zijn gebeden tot
Onze-Lieve-Vrouw-van-Vreugde
gericht had. Uit dankbaarheid
schonken de Broeders van de
Christelijke Scholen een glasraam
aan de basiliek. Links zien we Jean-
Baptiste de La Salle, rechts de eerste
broeders en op de achtergrond het
% altaar met Onze-Lieve-Vrouw-van-
| Vreugde. Bovenaan staat het insigne
van de congregatie (de kerstster)
met het devies van vertrouwen.
| Veel oud-leerlingen kenden dat
' devies, brachten het in de praktijk
en hernieuwden hun geloften in
de basiliek van Liesse. Vandaag
de dag bestaat er nog steeds een
bijzondere Lasalliaanse devotie tot
Maria. In Liesse vernieuwen jaarlijks
een veertigtal broeders hun gelofte.
Dat gebeurt in het Engels, in het Frans, in
het Spaans en in de eigen moedertaal. Ooit
weerklonk het “lk begroet U, Maria” in
dertien verschillende talen door de basiliek.
De andere glasramen van de basiliek
dateren uit 1975 en beelden de plaatselijke
geschiedenis van de Mariaverering uit.

Stenen kruisen

Typisch voor Liesse zijn de stenen kruisen
op schoorstenen en puntgevels. Het zijn
gemetselde tekens van vertrouwen in het
geloof. Ze bevinden zich bovenop de woning,
wat een teken van fierheid is. Deze kleine
religieuze monumenten dateren uit de
zeventiende eeuw, het hoogtepunt van de
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bedevaarten. Op veel plaatsen overleefden
ze op een wonderlijke wijze ongeschonden
de twee wereldoorlogen.

Abri

Labri du Pélerin werd opgericht om grote
groepen pelgrims te ontvangen, zoals
jaarlijks een vijftigtal bedevaarten vanuit
de parochies van het bisdom Soissons. Maar
de deur staat ook open voor onze vereniging.
Wij nuttigen hier onze picknick.

» Reims

Reims is een stad met een grote geschiedenis.
Voor het prille begin gaan we tweeduizend
jaar terug in de tijd. Volgens de legende
werd Reims gesticht door Remus. Hij is
bekend als broer van Romulus, de stichter
van Rome. Reims was tijdens de Romeinse
tijd de hoofdstad van de keizerlijke provincie
Belgica. De Romeinen introduceerden de
wijnbouw in een regio die we thans kennen
als de Champagnestreek. Maar de koning
der wijnen zélf ontstond pas in de twaalfde
eeuw, toen de plaatselijke bevolking het
natuurlijk bruisen van de wijn begon te
beheersen. De monnik Dom Pérignon
ontdekte bovendien hoe de wijnstruiken
optimaal gesnoeid moesten worden. In de
streek worden jaarlijks zo'n driehonderd
miljoen flessen champagne geproduceerd.
Honderdduizend mensen zijn er nodig om de
druiven te plukken.

Reims is de geboortestad van Jean-Baptiste
de La Salle. Hij woonde er zevenendertig
jaar, van 1651 tot 1688. In Reims woonde
zijn raadgever en grote voorbeeld, Nicolas
Roland, die hem begeleidde op weg naar
het priesterschap. In Reims stichtte Jean-
Baptiste zijn congregatie en hij noemde dat
instituut de “Broeders van de Christelijke
Scholen”. In Reims richtte hij de eerste
normaalschool voor lekenonderwijzers op.

» St.-Remigiusbasiliek

Zoals alle inwoners van Reims was ook Jean-
Baptiste de La Salle zeer gehecht aan de
verering van St.-Remigius. Gedurende een
paar jaar regelde hij iedere vrijdag na het
ontbijt de zaken van het broederhuis en
begaf zich daarna naar de St.-Remigiuskerk
om er bij het graf van de heilige bisschop
te bidden. Vaak liet hij zich ’s nachts door
een medeplichtige monnik (de koster) in
de abdijkerk opsluiten. Het graf van St.-
Remigius was het toevluchtsoord waar Jean-
Baptiste met al zijn problemen naartoe
vluchtte van zodra een nieuwe storm zijn
instituut bedreigde. Hij ontvluchtte de
moeilijkheden niet, maar ging ze daar ten
aanzien van God beschouwen. Vervolgens
ging hij op zaterdagmiddag wat eten,
waarna hij zijn gebed tot de zondagmorgen
voortzette, een krachttoer die hij volhield
tot bij zijn vertrek naar Parijs in 1688. In
het koor van de basiliek treden we binnen
in de persoonlijkheid van De La Salle, in zijn
relatie tot God door middel van het gebed.
in 1996 kwam ook paus Johannes-Paulus I
hier mediteren.

St.-Remigius was de apostel der Franken.
Hij is patroonheilige van de stad en het
bisdom Reims, tevens van de parochie
Baarle-Hertog. Omstreeks het jaar 437
werd hij geboren in de abdijhoeve van
Cerny bij Laon. Remigius studeerde in
Laon en in Reims. Op tweeéntwintigjarige
leeftijd werd hij bisschop van Reims. Op
kerstdag 496 doopte hij Clovis, de koning
der Franken. In oude documenten wordt
de rijzige gestalte van Remigius beschreven
als zijn opvallendste kenmerk. Hij overleed
op zesennegentigjarige leeftijd. Hij was
vierenzeventig jaar bisschop van Reims,
een immens groot gebied waartoe ook
onze gewesten behoorden (al hadden onze
voorouders zich toen nog niet bekeerd).
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Doop van Clovis (preekstoel, St.-Remigiusbasiliek)

Hincmar vergrootte de
Karolingische gebouwen
in 852. Vanaf 1007
werden ze vervangen
door een  Romaans
bouwwerk, op 1 oktober
1049 door paus Leo
IX ter gelegenheid
van het Concilie van
Reims ingewijd. Van
deze kerk resteren
nog de elf traveeén
van het schip. In 1162
werd het Romaanse
portaal afgebroken, het

St.-Remigius werd in 533 begraven in de St.-
Christoffelkapel, op een begraafplaats net
buiten de stadsmuren. Van bij het begin
kwam een ononderbroken stroom pelgrims
hem op die plaats vereren, aangetrokken
door de naambekendheid van de heilige en
door zijn mirakels. Al vlug werd op deze
heilige plaats een kerk gebouwd ter ere
van St.-Remigius. Zijn lichaam werd op
een eerste oktober naar het nieuwe graf
overgebracht. Sindsdien is 1 oktober de
feestdag van St.-Remigius!

Een kleine religieuze  gemeenschap
vestig-de zich bij het heiligdom. Rond
het jaar 760 werden de clerici vervangen
door kloosterlingen van de orde van St.-
Benedictus. Deze monniken richtten een
abdij op om de pelgrims te ontvangen, om
de relieken van St.-Remigius te beschermen
en om ze te vereren. Meer dan duizend
jaar lang zouden Benedictijnen het
eeuwigdurende gebed bij het graf van St.-
Remigius verzekeren.

De abdij en de kerk werden meermaals
ingrijpend verbouwd. Aartsbisschop
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kerkschip verhoogd en
met twee gotische traveeén vergroot. Er
kwam ook een nieuwe voorgevel die de twee
bewaard gebleven Romaanse torens met
elkaar verbindt. Aan de oostkant verscheen
een gotisch koor met een kooromgang en
straalkapellen.

Tijdens de Franse Revolutie werden de
paters verjaagd en de basiliek werd een
parochiekerk. De gebouwen bleven gespaard
van vernieling. Restauraties na de inslag
van brandbommen in 1918 sleepten veertig
jaar aan. Pas in het heilige jaar 2000 werd
een nieuw orgel geplaatst. Sinds 1991
staan zowel de basiliek als de voormalige
abdij op de UNESCO monumententijst van
werelderfgoed.

Aan de flamboyant gotische zijpoort van de
basiliek staat een mooie beeldengroep die
de doop van Clovis uitbeeldt, een thema dat
ook meermaals in de basiliek aan bod komt.
Bij binnenkomst staat links een retabel uit
1610 dat (van links naar rechts) de doop
van keizer Constantijn, Christus en Clovis
voorstelt. In de basiliek bemerken we verder
glasramen uit de twaalfde eeuw (wat hen
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bijzonder zeldzaam maakt) en vloertegels uit
de dertiende eeuw. Hier treden we dus voor
het eerst heel letterlijk in de voetsporen van
Jean-Baptiste de La Salle!

Het praalgraf van St.-Remigius bevindt zich
in het priesterkoor. Het werd in 1537 in
renaissancestijl opgericht door abt Robert
de Lenancourt. Na de vernieling ten tijde
van de Franse Revolutie werd het mausoleum
in 1847 door de inwoners van Reims in ere
hersteld. De standbeelden van de “vaders
van het land” (zes geestelijken en zes leken
die deelnamen aan de koningswijding)
en een groep die de catechese van Clovis
door St.-Remigius uitbeeldt, werden van
de vernieling gered en zijn in het huidige
praalgraf hergebruikt. Binnenin staat een

verguld bronzen reliekschrijn, het vierde op
rij en gerealiseerd ter gelegenheid van de
veertienhonderdste verjaardag van de doop
van Clovis (1896). Het daarvoor benodigde
geld werd met een nationale collecte
ingezameld. Bovenaan is het schrijn versierd
met twaalf geschilderde taferelen uit het
leven van St.-Remigius. Het praalgraf wordt
verlicht na het offeren van een geldstuk.

Verder zijn in de basiliek nog verscheidene
afbeeldingen van de heilige Remigius te
zien, o.a. in half reliéf op de preekstoel.
Voor het ijzeren koorhekken staat een beeld
van St.-Remigius met de heilige Ampul. Let
ook op de kroonluchter uit 1896 met maar
liefst zesennegentig kaarsjes, één voor elk
levensjaar van St.-Remigius. De “kroon van
— het licht” staat symbool voor
het hemelse Jeruzalem. Jaarlijks
worden de kaarsen ontstoken.
Als ze alle zesennegentig tegelijk
branden, mag een goede wijnoogst
verwacht worden!

De voorgevel van de basiliek
vertoont verschillende fases uit de
bouwgeschiedenis. De zuidelijke
toren in Romaanse stijl dateert uit
de elfde eeuw. Het onderste deel
van de facade is gotisch (twaalfde
eeuw). Het bovenste deel van
de facade (vanaf het rozet) en
de toren aan de noordkant zijn
reconstructies uit de negentiende
eeuw,

» St.-Remigiusabdij

| Toen Jean-Baptiste de La Salle
[ voor het eerst in aanraking kwam
met zijn roeping als stichter
| van een congregatie die zich
| toelegde op het verstrekken
van gratis onderwijs aan arme

&1 Westzijde van de 19
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jongens, raadpleegde hij wijze mannen
zoals dom Claude Bretagne, prior van de St.-
Remigiusabdij. Een neef van Jean-Baptiste
(Frangois-Elie Maillefer) was benedictijn en
bibliothecaris van deze abdij. Hij kreeg van
de familie de opdracht om een biografie van
zijn oom te schrijven.

De huidige St.-Remigiusabdij is classicistisch
en werd gebouwd tussen 1709 en 1730.
De voorgevel met het fronton dateert
van 1778 en werd opgericht nadat een
uitslaande brand een deel van de gebouwen
vernield had. De paters bewaarden in hun
koninklijke abdij eeuwenlang de heilige
Ampul, het chrismavaatje dat bij de Franse
koningswijdingen gebruikt werd. Deze
religieuspolitieke opdracht maakte de abdij
beroemd en bracht haar welvaart, tot de
monniken in 1793 verdreven werden. Daarna
werd de abdij een ziekenhuis.

In 1978 werd het stedelijk St.-
Remigiusmuseum in de gerestaureerde
abdijgebouwen ondergebracht. De collectie
geeft een mooibeeldvande stadsgeschiedenis
en het regionale erfgoed. Aan bod komen
archeologische vondsten uit de prehistorie,
de Gallo-Romeinse tijd en de middeleeuwen
naast een kunstcollectie met voornamelijk
Romaanse en gotische kunstvoorwerpen uit
het rijke abdijverleden. Tot slot is er nog
een wapenzaal met herinneringen aan de
regionale militaire geschiedenis vanaf de
Gallische oorlogen.

We betreden het museum via de kloostergang
uit 1709, die zijn zuidelijke muur met
de basiliek deelt. Op het gelijkvloers
brengen we een bezoek aan de twaalfde-
tot dertiende-eeuwse kapittelzaal met
zijn prachtige gewelven en kapitelen (het
enige wat resteert van de middeleeuwse
abdijgebouwen) en aan de achttiende-
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eeuwse refters en keuken. De statietrap
dateert van 1778. Deze perfect harmonieuze
trap is versierd met een schilderij van de
jonge koning Louis XV in zijn kroningsgewaad.
Boven treffen we in zaal twaalf/dertien
de voet van een armkandelaar van St.-
Remigius aan. In zaal tien hangt een serie
wandtapijten met taferelen uit zijn leven.
In zaal zesentwintig staat een veertiende-
eeuws beeld van St.-Remigius die de duivel
verdrijft uit een door hem uit de dood
opgewekte vrouw van Toulouse. In de gang
aan de zuidkant bemerken we de steunbogen
van de basiliek, die verankerd zijn in de
oude abdij.

Wandtapijten

In 1531, in volle overgang van de
middeleeuwen naar de renaissance, werd
het koor van de basiliek verfraaid met
tien wandtapijten. De ontwerper vond zijn
inspiratie zowel in historische feiten als in
legendes over het leven van St.-Remigius.
Tal van mirakels worden uitgebeeld naast
verhalen die de politieke en religieuze
betekenis van de heilige onderstrepen.

Wandtapiijt “Geboorte van St.-Remigius”:

Christus verscheen aan de blinde kluizenaar
Montain en kondigde de geboorte van
Remigius aan, het eerste kind van het
bejaarde echtpaar Céline en Emilius.
Montain vertelde het heuglijke nieuws aan
Céline, die haar man op de hoogte bracht.
De belangrijkste scéne van dit wandtapijt
beeldt de geboorte van Remigius uit,
meteen gevolgd door zijn eerste mirakel.
Remigius bevochtigde de ogen van de blinde
kluizenaar met een druppel moedermelk en
gaf hem op deze manier het zicht terug.

Wandtapijt “Wijding van St.-Remigius”:
Remigius leefde teruggetrokken in de buurt
van Reims. Op aandringen van de inwoners
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van deze stad verliet hij zijn kluis om op
tweeéntwintigjarige leeftijd tot bisschop
gewijd te worden. Remigius verrichtte
aansluitend opnieuw een wonder. Hij
verdreef de duivel uit een bezeten man.

Wandtapijt “Brand van Reims”:

Dit gobelin toont vier wonderbaarlijke
scenes. Vogels aten zonder schrik van
Remigius’ tafel. Remigius wekte een
overleden prostituee tot leven en verjoeg
de duivel uit haar. Remigius verrichtte
een wonder zoals Jezus op de bruiloft in
Kanaéan. Bij zijn nicht Celse zegende hij een
kruik die zich vervolgens met wijn vulde.
Tot slot verjoeg Remigius de duivels die
verantwoordelijk waren voor de brand van
Reims, waarna het vuur uitdoofde.

Wandtapijt “Doop van Clovis”:

De Frankische koning Clovis beloofde zich
te bekeren tot het christendom na een
moeizaam bevochte overwinning op de
Alemannen in de Slag bij Tolbiac. In het
bijzijn van koningin Clotilde werd hij door
Remigius onderwezen in het Christelijke
geloof. Bij de doop van Clovis was geen
oliesel aanwezig. De H. Geest daalde uit de
hemel neer en overhandigde Remigius de
zogenaamde heilige Ampul, het olievaatje
waarmee voortaan elke Franse koning
gewijd zou worden. Tevens werden bij de
doop van Clovis ten teken van reinheid voor
het eerst de befaamde lisbloemen in het
Franse wapenschild afgebeeld.

Wandtapiijt “Beproeving van St.-Genebaud”:
Hier zien we drie wonderen. Toen Clovis
onroerende goederen aan de Kerk schonk,
weigerde een molenaar om Remigius

als de nieuwe eigenaar te erkennen.
De molen viel in duizenden stukjes
uiteen. Een engel verscheen in een
droom en gaf Remigius de opdracht om
Clovis een wijnvaatje te schenken. Dat
bleek ruimschoots te volstaan voor zijn
dagelijkse behoeften in de langdurige
oorlog tegen de  Bourgondiérs
Gondebaud en Gondegisil. Remigius
veroordeelde de bisschop Genebaud
wegens “vleselijke zonden” tot zeven
jaar cel. Genebaud bad tot God en viel
in Zijn gratie. Een engel kondigde de
| vrijlating aan. Maar Genebaud weigerde
zijn cel te verlaten, tot Remigius
| onverwacht aan de gevangenispoort
verscheen.

Wandtapijt _ “Verrijzenis

burger”:

Een burger liet al zijn bezittingen aan
de Kerk na. Zijn dochter en schoonzoon
bleven achter zonder erfenis. De

van een
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Eerste wonder van St.-Remigius

| neer voor de bisschop van Reims, die
hem vervolgens zijn stem teruggaf.

| Wandtapiit “Dood van St.-Remigius”:
Kort voor zijn overlijden zong Remigius
met St.-Petrus en St.-Paulus de metten.
Vervolgens verschenen Jezus en God
de Vader toen Remigius geknield aan
het bidden was. Thierry, één van zijn
¥ volgelingen, was getuige van beide
gebeurtenissen en werd gevraagd
[| hierover te zwijgen. Remigius maakte
zijn testament en gaf zijn diakens de
laatste H. Communie. Zijn vrienden
stonden rond het sterfbed verzameld
wanneer zijn ziel door de engelen naar
de hemel gedragen werd.

“Begrafenis __van _ St.-

f| Wandtapiijt
Remigius”:
Het dode lichaam werd door vier
prelaten naar de kerk van St.-Timotheus
gedragen. Plots woog de lijkbaar zo

schoonzoon vocht met valse getuigen de
geldigheid van het testament aan. Remigius
werd mede beschuldigd tijdens het proces,
maar kende de ware toedracht niet. Hij
zag maar één oplossing om de waarheid te
achterhalen. Hij wekte de dode terug tot
leven.

Wandtapijt “Mirakel van het concilie”:

Twee mirakels worden uitgebeeld. Twee
dronken inwoners van Sept-Saulx, een
dorpje op vijftien km van Reims, stichtten
een brand. De voedselvoorraad die door
Remigius opzijgezet was voor een nakende
hongersnood, ging in de vlammen op.
Remigius vervloekte de brandstichters en
bliksemde hen neer. Tijdens het concilie van
Orléans verdedigde een Ariaanse bisschop
zijn ketterse geloof. Remigius ontnam hem
zijn stem zodat de bisschop geen woord meer
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zwaar dat de prelaten er niet in slaagden
om de kerk binnen te treden. De stoet ging
verder naar de kerk van St.-Christoffel,
buiten de stadsmuren, waar het gebalsemde
lichaam begraven werd. Wanneer eeuwen
later de pest tal van slachtoffers in Reims
maakte, werd de lijkwade van St.-Remigius
in processie door de stad gedragen, waarna
de ziekte verdween.

Wandtapijt “Voorstelling van de H. Maagd”:
Het laatste gobelin toont drie wonderen.
De kerk van St.-Christoffel werd al vlug te
klein. De lijkkist van St.-Remigius werd, door
engelen gedragen, naar een nieuwe crypte
overgebracht. Wanneer een soldaat een poort
wou forceren om de kerk te plunderen, bleef
zijn voet aan de deur kleven. St.-Remigius
verscheen aan de ongehoorzame bisschop
Hérigaire van Mayence. Hij geselde hem in
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zijn slaap. Tot slot liet de opdrachtgever
(Robert de Lenoncourt, destijds zowel
aartsbisschop van Reims als abt van de St.-
Remigiusabdij) zichzelf afbeelden tegenover
St.-Remigius, Maria, Christus en de Italiaanse
monnik Raduin. In de centrale inscriptie op
dit tapijt staat in het oud-Frans het jaartal
“I’an mil cing centz trente e ung” (1531).

» Parochieschool St.-Maurice

in de huidige Rue St.-Maurice werd door Nyel
en De La Salle in het voorjaar van 1679 de
eerste kosteloze jongensschool van Reims
opgericht. Het schooltje was gevestigd in
de pastorie, recht tegenover de zijdeur van
de kerk. In hetzelfde huis woonden ook de
eerste schoolmeesters. Alleen de Mariakapel
in de kerk dateert nog uit die tijd. Aan de
hoofdingang bevinden zich de beelden van
Jean-Baptiste de La Salle en Adrien Nyel. Er
is ook een gedenkplaat.

St.-Remigiusbasiliek en -abdij

» Klooster van “Les Soeurs de |"Enfant
Jésu a Reims”

Voor Amalia gaat de kloosterdeur van de
Zusters van het Kind Jezus wijd open. Een
heel bijzondere deur, overigens. Hier belde
in het voorjaar van 1679 een zekere Adrien
Nyel aan. Op de dorpel ontmoette hij Jean-
Baptiste de La Salle. In de spreekkamer
leerden zij mekaar beter kennen en
datzelfde jaar nog hebben zij in Reims de
eerste kosteloze jongensscholen opgericht.
Nauwelijks had Nyel succesvol de school in
de Rue St.-Maurice opgericht, of hij trok zich
in alle stilte van het werk terug om andere
scholen te stichten. De La Salle bleef zich
inzetten voor de vooruitgang van de vrije
lagere scholen in Reims, alhoewel hij Adrien
Nyel slechts behulpzaam was geweest bij
de opening ervan. Onbewust werd hij
aangetrokken tot het werk. Jean-Baptiste
de La Salle merkte de onstandvastigheid van
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Nyel en het gebrek aan opleiding van het
onderwijzend personeel. Dagelijks bezocht
hij de leerkrachten om hen aan te moedigen
of om hen praktische methodes voor het
bereiken van welomlijnde resultaten voor te
stellen. Adrien Nyel keerde in 1685 definitief
naar Rouen terug, waar hij twee jaar later
overleed.

Nicolas Roland werd op 8 december 1642
in Reims geboren. Hij was acht en een half
jaar ouder dan De La Salle. Op achtjarige
leeftijd ging Nicolas naar het college van
de Jezuiten. Drie jaar later besliste hij om
priester te worden. Vervolgens studeerde
hij filosofie en theologie. Als priester
en godgeleerde had Nicolas een groot
spiritueel inzicht. Op Hemelvaartdag 1665
werd hij omwille van zijn welsprekendheid
aan de kathedraal van Reims als kanunnik
aangesteld. Twee jaar later werd de jonge
De La Salle eveneens kanunnik. Jean-
Baptiste vond in zijn jeugdjaren moeilijk
een eigen weg. Nadat zijn ouders overleden
waren, nam hij zijn toevlucht tot het gebed
en vertrouwde hij blindelings op discrete
raadgevers. Nicolas Roland, zijn vroegere
professor theologie aan de universiteit van
Reims, was ongetwijfeld de belangrijkste.

Roland spoorde De La Salle aan om verder te
studeren na het overlijden van zijn ouders.
Hij begeleidde hem op zijn tocht naar het
priesterschap. Bij zijn wijding tot diaken in
1676 probeerde Jean-Baptiste de La Salle
tevergeefs om de toestemming te verkrijgen
van Maurice Le Tellier (aartsbisschop van
Reims) om zijn kanunnikschap op te geven
en zich voor te bereiden op het parochiale
werk, wat in die tijd minderwaardig werk
was. Nicolas Roland drong hierop aan,
bewerend dat het rijke kanunnikschap niet
met de jeugdige ijver in harmonie was.
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Wanneer Jean-Baptiste niet studeerde of
actief was met de verplichtingen van het
kanunnikschap, hield hij zich onder leiding
van zijn spirituele mentor met goede werken
bezig. Nicolas Roland leefde in een tijd van
grote miserie voor de armsten omwille van
de koninklijke oorlogen. Hij trok zich het
lot van de kleinsten aan en nam een groep
weeskinderen onder zijn hoede. Daarbij
liet hij zich adviseren door pater Nicolas
Barré, een minderbroeder die in Rouen
met een gelijkaardig project bezig was. Ze
correspondeerden met elkaar en minstens
twee keer bezocht Roland hem in Rouen.
Zo was hij daar in 1670 om de vasten te
preken, toen Barré hem beloofde om twee
religieuzen ter beschikking te stellen voor
de oprichting van een zustercongregatie
voor kosteloos meisjesonderwijs in Reims.
Omstreeks december 1670 kreeg dit project
zijn definitieve vorm. Een weeshuis dat in
financiéle problemen zat, werd omgevormd
tot het huis van de congregatie van het
H. Kind Jezus van Reims. Nicolas Roland
besteedde de rest van zijn leven aan het
onderwijs voor arme meisjes. Ondanks
allerlei materiele en administratieve
problemen opende hij meerdere scholen in
verscheidene stadsdelen.

Begin 1678 verbleef Nicolas Roland
maandenlang in Parijs om de patentbrieven
voor zijn congregatie te bekomen. In april
keerde hij zonder resultaat naar Reims terug
om te assisteren bij de priesterwijding van
Jean-Baptiste de La Salle. Maar op 19 april
werd Roland erg ziek. Hij stierf op 27 april
1678, achttien dagen na de priesterwijding
van De La Salle en slechts 35 jaar oud. Op 16
oktober 1994 werd hij door paus Johannes-
Paulus !l zalig verklaard. De materiéle
toekomst van zijn congregatie was met een
testament verzekerd. De spirituele toekomst
van de zusters legde hij in handen van zijn
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leerling. “Uw bezieling zal hen voorspoed
brengen,” was zijn voorspelling. “Jij zal het
werk afronden dat ik begonnen ben. Laat
pater Barré altijd je gids zijn.” Eén jaar
later bekwam De La Salle de lang verhoopte
koninklijke patentbrieven, ondertekend
door Louis XIV.

Nog terwijl hij volop bezig was met de
erkenning van de zustercongregatie, ontving
Jean-Baptiste de La Salle een brief van
madame Maillefer uit Rouen. Zij vroeg hem
om Adrien Nyel goed te ontvangen. Nyel
was een schoolmeester die zijzelf voor de
oprichting van kosteloze jongensscholen
naar Reims gestuurd had. Omstreeks 15
maart 1679 ontmoette Jean-Baptiste deze
al wat oudere man in de Rue du Barbatre,

W de collectie:

N Nyel bij de kloosterpoort

op de drempel van het klooster. De La
Salle gaf hem onderdak en hielp hem bij
het opstarten van een schooltje in de St.-
Mauriceparochie. Dakloze jongens ontvingen
er gratis onderwijs.

Jean-Baptiste de La Salle dacht dat zijn
taak hiermee voltooid was, maar er volgden
in Reims nog een tweede en een derde
jongensschool voor kosteloos onderwijs.
De ontmoeting met Adrien Nyel bracht een
onverwachte wending in zijn leven, ten
dienste van arme en verwaarloosde kinderen.
Stap voor stap werd hij in de richting van
zijn levenswerk gedreven. Later schreef hij
daarover: “Als God me tevoren had verteld
hoe belangrijk het werk van de broeders zou
zijn en hoeveel beproeving ermee gepaard
_ zou gaan, dan had ik de moed niet gehad

om eraan te beginnen.”

Museum

De zeventiende-eeuwse gebouwen van
- | het moederklooster en de meisjesschool
zijn afgebroken. De huidige poort staat op
dezelfde plaats als de oude ingang van het
klooster. Daar vond dus de ontmoeting met
Adrien Nyel plaats. In een klein museum
bewaren de zusters herinneringen
aan Jean-Baptiste de La Salle en hun
stichter, Nicolas Roland. Zuster Marie-
% Agnes toont ons de pronkstukken van
het dodenmasker van
Roland en de stichtingsakte van de
congregatie, waarvoor Jean-Baptiste de
La Salle zich heeft ingezet. De groene

' kleur van de lakzegels betekent dat bij
@' een koningswissel de erkenning niet

| hernieuwd moest worden, wat wél het
! ® geval was mocht de erkenning met

rode lak bezegeld zijn. Verder zijn er
¥ liturgische gewaden en een schilderij van
| Nicolas Roland, een ets, een maquette,
| restanten van een balk en van een klok van

Ontmoeting met Adrien 25
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het oude klooster, enzovoort. Opmerkelijk
is ook de “knip”, het instrumentje dat de
broeders vroeger gebruikten om de orde in
de klas te bewaren en het spreken zoveel
mogelijk te beperken.

In de huidige kapel bevinden zich twee
beeltenissen van St.-Jean-Baptiste de
La Salle. Op de plaats van de oude kapel
hangen schilderijen van Roland en De La
Salle. Het oude altaarschilderij hangt nog
op de oorspronkelijke plaats. Minstens

twee jaar lang heeft de jonge Jean-Baptiste
de La Salle hier dagelijks de heilige mis
opgedragen in aanwezigheid van de zusters
en de weeskinderen. In de crypte bevindt

zich het graf van Nicolas Roland en de eerste
steen van de kloosterkapel.

» Maison Diocésaine St.-Sixte (Reims)
Twee nachten logeren wij in het diocesaan
huis St.-Sixte, een voormalig seminarie.
De school dateert van 1564. Het seminarie
van Reims was de eerste priesterschool
die in Frankrijk na het Concilie van Trente
opgericht werd. Tijdens de Franse Revolutie
werd ze gesloten, waarna er door broeders
van de Christelijke Scholen aan toekomstige
ingenieurs lesgegeven werd. Toen Reims
in 1918 in puin lag, kocht het bisdom de
gronden terug en verhuisde de school
van de broeders naar de locatie van het
huidige lyceum van het Heilig Hart. Op het
vrijgekomen terrein werd van 1924 tot
1927 een nieuw seminarie gebouwd. De
klaslokalen en de kamertjes bevinden
zich rond een kloostergang, zoals bij de
monniken.

Toen omstreeks 1960 het aantal
seminaristen verminderde, werd een
aantal lokalen door het Centrum voor
Pedagogische Vorming ingenomen. In
1993 bleef nog één vleugel behouden
voor het seminarie. De rest van het
gebouw huisvest sindsdien het diocesaan
huis St.-Sixte. De meeste groeperingen

& van het bisdom zijn er ondergebracht,

zoals de bisschoppelijke bibliotheek,
de studio’s van de diocesane radio
| “R.C.F. Reims-Ardennes” en organisaties
| die zich bezig houden met pastorale

dienstverlening, bedevaarten en
missiewerk. Gezelschappen met een
bijzondere intentie, zoals Amalia

met haar vierdaagse heemreis in de
voetsporen van St.-Jean-Baptiste de La
L Salle, vinden er onderdak mits zij een
aanbeveling van een kerkelijke instantie
in Reims hebben.

Nicolas Roland
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4.2. Donderdag 17 juli 2008, Reims

Programma

- 08.00u: Ontbijt in Maison Diocésaine St.-Sixte (Reims)

- 09.15u: Stadswandeling (Reims)

- 12.30u: Middagmaal in Maison Diocésaine St.-Sixte (Reims)
- 14.00u: Vervolg van de stadswandeling (Reims)

- 16.15u: Vrij

- 19.00u:

» Universiteit

Op 8 juli 1669 ging Jean-Baptiste de La
Salle voor het eerst naar de universiteit.
In Reims volgde hij lessen aan de
theologische faculteit. Nadat hij op 15 juli
1670 zijn getuigschrift van het eerste jaar
behaalde, zette hij zijn theologiestudies

-y
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~ Universiteit

Avondmaaltijd in Maison Diocésaine St.-Sixte (Reims)

aan de Sorbonne in Parijs verder. Door de
plotselinge dood van zijn ouders, eerst van
zijn moeder in 1671 en daarna van zijn
vader in 1672, werd Jean-Baptiste als oudste
van het gezin belast met de opvoeding van
zijn broers en zusters. Hij keerde naar
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Reims terug en zette zijn studies vanaf
Pasen 1672 aan de plaatselijke universiteit
verder. In 1675 werd hij baccalaureaat in de
theologie, op 26 januari 1678 beéindigde hij
zijn licentiaatstudie succesvol. Datzelfde
jaar werd hij tot priester gewijd en in
juni 1680 behaalde hij een doctoraat in
de theologie, wat een voorrecht was voor
de rijke elite. Uiteindelijk zou God hem
leiden naar een totale inzet voor de meest
kansarmen van zijn tijd: de kinderen van
armen en ambachtslieden. Van de vroegere
universiteitsgebouwen resten alleen de
fundamenten.

» College des Bons Enfants
Na een gepaste voorbereiding thuis werd

Jean-Baptiste de La Salle op 10 oktober
1661 naar het Collége des Bons Enfants
gestuurd. Op deze school, naast de
universiteitsgebouwen gelegen, studeerden
kinderen in de leeftijd van negen tot
achttien jaar. Het college had al eeuwenlang
een goede reputatie. De studie omvatte vier
cycli van elk twee jaar. De hele opleiding
richtte zich naar de oudheid. De gesprekken
tussen de leerlingen verliepen in het Latijn
of het Grieks. Jean-Baptiste de La Salle
was een goede leerling, vooral voor opstel
en voordracht. Zijn oom Pierre Dozet was

kanselier van de Universiteit van Reims en
voorzittende ambtenaar bij academische
zittingen. Vanuit zijn functie had hij de
kans om het karakter van zijn jonge neef
te bestuderen. Hij bleek onder de indruk
te zijn, want bij zijn aftreden als kanunnik
droeg hij de toen zestienjarige Jean-Baptiste
als zijn opvolger voor. Vanaf 7 januari 1667
combineerde De La Salle dit ambt twee en
een half jaar lang met het volgen van de
lessen in het college. Na de installering
volgde hij die lessen in zijn nieuwe habijt.
Op 10 juli 1669 behaalde hij de graad van
Meester in de Kunsten en was hij klaar voor
de universiteit.

Veel rest er niet van het oude college. De
school werd in de achttiende eeuw volledig
in classicistische stijl verbouwd. Alleen
de middeleeuwse gevel-steen boven de
nieuwe hoofdingang (Rue de U’Université)
en de zestiende eeuwse renaissancepoort
(Rue Vauthier-le-Noir) zijn authentiek
uit de tijd van Jean-Baptiste de La Salle.
Het opschrift van de gevelsteen luidt:
“Collegium Bonorum Puerorum Universitatis
Remensis”. De renaissancepoort is versierd
met twee gezichtjes: “Lachende Jan” en
“Wenende Jan”, een mooie samenvatting
van het schoolleven. Dagelijks passeerde
De La Salle deze poort, gevolgd
door een knecht die zijn boeken en
| schriften droeg.
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» Palais du Tau

Het Paleis van Tau leunt tegen de
kathedraal aan. De samenhang
tussen Kerk en  monarchie
werd nergens zo intens als hier
beleefd. Het paleis staat op de
UNESCO  monumentenlijst  van
| werelderfgoed en bevat tal van
herinneringen aan de Franse
- koningswijdingen. Bij vijfentwintig




kroningsplechtigheden in de
kathedraal bood het paleis onderdak
aan de koninklijke familie en haar
hofhouding. Het is tevens één van
de oudste sites van Reims. Sinds het
begin van de vijfde eeuw ligt hier
het centrum van de bisschoppelijke
en politieke macht. St.-Remigius
woonde vierenzeventig jaar lang op
deze plaats!

De naam <«Paleis van Tau» dateert
uit 1138 en komt van de Griekse
letter «T». De naam verwijst
zowel naar de vorm van de
allereerste bisschopsstaf als naar
de plattegrond van het oudst
gekende bisschopspaleis in Reims.
Na de stadsbrand van 1210 werd
het paleis volledig herbouwd en
vervolledigd met de Palatinekapel.
Eind vijftiende eeuw kwam er een
gevel in flamboyant gotische stijl
en rond 1670 (De La Salle maakte
het van dichtbij mee!) kreeg het
paleis zijn huidige uitzicht na een
verbouwing in classicistische stijl. Sinds
1905, bij de scheiding van Kerk en Staat,
is het paleis staatseigendom. Alleen de
gotische Palatinekapel bleef overeind na
het bombardement van 1914. De restauratie
van de gebouwen begon pas na de Tweede
Wereldoorlog en werd voltooid in 1972.

Museum

De gotische benedenzaal werd gerestaureerd
in 1996. De bogen in het metselwerk van de
noordenmuur getuigen van een Karolingische
constructie. Let op de prachtige
kruisgewelven van de benedenkapel, een
depot voor stenen beelden. Op de terugweg
passeren we restanten van het middeleeuwse
T-vormige grondplan. In de wachtkamer van
het koninklijke appartement hangen foto’s

Jean-Baptiste de La Salle als jonge kanunnik

van de verwoeste kathedraal ten tijde van
de Eerste Wereldoorlog. In de zaal van
koning Charles X bevinden zich sieraden
en kledingstukken die gedragen werden bij
de laatste koningskroning, in 1825. In de
eerste schatkamer bemerken we liturgische
sieraden van de aartsbisschop van Reims,
een replica van de wijdingskroon van Louis
XV naast goud- en zilverwerk van de wijding
van Charles X.

De Palatinekapel is een voorbeeld van een
zeldzaam bewaard gebleven bouwwerk uit
de dertiende eeuw. Naar oud gebruik werd de
kapel opgericht in twee etages. Al vroeg bleek
Jean-Baptiste de La Salle door zijn ernstige
en vrome levenswandel voorbestemd voor
een kerkelijke carriére. Zijn vader hoopte
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tevergeefs dat zijn oudste zoon rechten zou
studeren om zo de familietraditie verder
te zetten. Op 11 maart 1662 ontving Jean-
Baptiste van de aartsbisschop van Reims
de tonsuur, als teken van zijn verlangen
naar het priesterschap. Hij was pas elf
jaar oud. Die kruinschering gebeurde bij
afwezigheid van de aartsbisschop van Reims
door de hulpbisschop van Chalons, hier in de
Palatinekapel. De La Salle volhardde in zijn
roeping om de Kerk te dienen en werd door
de aartsbisschop van Reims op paaszaterdag
9 april 1678 in dezelfde ruimte tot priester
gewijd.

In de tweede schatkamer letten we op
de talisman van Karel de Grote, een
reliekhouder uit de negende eeuw met daarin

een beenfragment van zijn rechterarm. Maar
onze aandacht gaat vooral naar het gouden
heilige vaatwerk van St.-Jean-Baptiste de La
Salle: twee rijkversierde olievaten en een
hostieschaal met het wapenschild van de
familie.

De middeleeuwse Salle du Tau deed bij
elke koningswijding dienst als feestzaal.
De eretafel stond opgesteld onder
een troonhemel voor de authentieke
schoorsteenmantel. De deur links van de
schoorsteen leidt rechtstreeks naar de
kathedraal. Let op het houten tongewelf met
de zware eiken balken. De muurbekleding
met lelies verwijst naar de Franse
koninklijke familie. Er hangen vijftiende- en

Palais du Tau, Notre-Dame kathedraal en Palatinekapel
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zeventiende-eeuwse Brusselse wandtapijten
met afbeeldingen uit het leven van Clovis.
Oorspronkelijk hingen die in de kathedraal.
In de Goliathzaal staan enorme beelden
van de David en Goliathgroep. Ze dateren
uit 1260. De replica’s staan boven het
westelijke roosvenster van de kathedraal.
De beelden zijn 5,40 meter hoog en wegen
zes ton. Het beeld van de geblinddoekte
vrouw is de Christelijke voorstelling van het
Jodendom.

» Kathedraal

Reims is bekend om zijn Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Die herinnert aan de
koningskroningen. Het gebouw staat op de
UNESCO lijst van werelderfgoed omwille
van de schoonheid van zijn architectuur en
zijn betekenis voor de Franse geschiedenis,
meer in het bijzonder die van de Franse
monarchie. De gotische kathedraal valt op
door haar evenwichtige afmetingen en de
rijkdom aan beeldhouwwerken, waarvan de
“Glimlachende Engel” het meest bekende
voorbeeld is. In totaal telt het gebouw meer
dan tweeduizend driehonderd beelden.
De kathedraal van Reims is een nationaal
heiligdom en werd door de vernieling tijdens
de Eerste Wereldoorlog een symbool voor
het vaderland. De restauratie werd voltooid
dankzij schenkingen van wijnbouwers,
champagnehuizen en de Amerikaanse
miljardair John Davison Rockefeller. Jaarlijks
trekt de kathedraal anderhalf miljoen
bezoekers.

Geschiedenis

In de derde eeuw waren St.-Sixtus en St.-
Sinicius de eerste bisschoppen van Reims.
De Heilige bisschop Nicasius liet in het jaar
401 een eerste kathedraal ter ere van Onze-
Lieve-Vrouw bouwen. St.-Nicasius werd
in 407 op de drempel van de kathedraal

vermoord toen hij de heidense stam der
Vandalen de toegang tot de kerk ontzegde.
St.-Remigius was de vijftiende bisschop
van Reims. De huidige aartsbisschop, Mgr.
Thierry Jordan, is nummer honderdtien.
In die allereerste kathedraal droeg St.-
Remigius vierenzeventig jaar lang de heilige
mis op. Op eerste kerstdag van het jaar 496
doopte hij de Frankische koning Clovis en
sprak daarbij de legendarische woorden:
“Buig het hoofd, hooghartige. Aanbid wat
ge hebt verbrand. Verbrand wat ge hebt
aanbeden.” Volgens de legende verscheen
een duif uit de hemel. Die overhandigde St.-
Remigius de heilige Ampul, een vaatje met
gewijde olie. De doop van Clovis betekende
de officiéle kerstening van Frankrijk en van
onze regio.

In 852 werd door aartsbisschop Hincmar
op dezelfde plaats een nieuwe kathedraal
ingewijd. In 1210 werd Reims door een
brand vernield, waarna de huidige, gotische
kathedraal gebouwd werd. Die was veel
groter dan zijn twee voorgangers. De torens
van de kathedraal werden voltooid in 1475,
maar zes jaar later brandde het houtwerk af
en werd met de restauratie begonnen. De
geplande torenspitsen werden bij gebrek
aan geld achterwege gelaten.

Vanaf de elfde eeuw tot 1825 werden alle
Franse koningen in de kathedraal van Reims
gekroond. De legitimiteit van die aanstelling
vond het koningshuis bij de doop van Clovis.
Tot aan de Franse Revolutie werd de nieuwe
koning met olie uit de heilige Ampul van St.-
Remigius gezalfd. Eén van de meest tot de
verbeelding sprekende kroningen was die van
Charles VIl in 1429, in tegenwoordigheid van
Jeanne d’Arc. Haar standbeeld staat tussen
het paleis van justitie en de hoofdingang van
de kathedraal. Haar gezicht is gericht naar

31



_K_athedraal van Reims

de kathedraal van Reims, het einddoel van
haar goddelijke opdracht. In de kathedraal
kreeg zij een eigen bidkapel.

Op 19 september 1914 werd de kathedraal
door de Duitsers gebombardeerd. De inslag
van vierhonderd obussen veroorzaakte
een enorme brand. In 1937 werd de geres-
taureerde kathedraal opnieuw ingewijd.

Wandeling in en rond de kathedraal

De westgevel van de kathedraal is een
stenen kantwerk en was destijds bedoeld
voor het onderricht van het volk, meestal
analfabeten. Boven het centrale portaal zien
we een voorstelling van de Kroning van Maria.
Boven het roosvenster staat de vijftiende-
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eeuwse koningsgalerij, een reeks
van zesenvijftig koningsbeelden.
Middenin de rij wordt de doop
van Clovis uitgebeeld. In 1962
vierden president De Gaulle en
" | kanselier Adenauer de Frans/Duitse
verzoening in tegenwoordigheid
van de aartsbisschop van Reims.
Op het plein voor de kathedraal is
een herdenkingssteen ingemetseld.
In het linkerportaal staat de Engel
van de Glimlach naast St.-Nicasius.
In het middenportaal bemerken we
de engel Gabriél, eveneens breed
glimlachend.

Het schip van de gotische kathedraal
is achtendertig meter hoog en telt
drie verdiepingen met ramen die
bedoeld zijn om zoveel mogelijk
licht binnen te laten. Er zijn nog
veel dertiende-eeuwse glasramen
ge aanwezig. De vermoedelijke plaats
= van de doop van Clovis en de
onthoofding van St.-Nicasius is op
de vloer in de middengang naar het
_ altaar aangeduid.

Op zijn zestiende werd St.-Jean-Baptiste de
La Salle opgenomen in het kapittel van de
kathedraal. Op 7 januari 1667 werd hij “in
stilte” geinstalleerd. Kanunniken kwamen
meermaals per dag in de kathedraal samen
om er te bidden. Ze ontvingen daarvoor een
vast inkomen. Ruim vijftien jaar lang (1667-
1683) nam Jean-Baptiste dagelijks in het
koorgestoelte plaats. Van de vierenzestig
kanunniken was bijna één derde van ver
of nabij familie. Links van het hoofdaltaar
bevinden zich de koorklok, het orgel en de
kapel van het Heilig Sacrament, toegewijd
aan Onze-lieve-Vrouw van Reims. In deze
kapel heeft De La Salle zijn eerste heilige
mis opgedragen, op paaszondag van het jaar



In de voetsporen van... St.-Jean-Baptiste de La Salle

1678. Nu staat er een beeld van de heilige.
De jonge priester was toen reeds een
voorbeeld van vroomheid en zijn biografen
zeggen dat mensen van heinde en verre zijn
missen kwamen bijwonen om die vroomheid
met hem te delen. In 1996 bracht paus
Johannes Paulus Il een bezoek aan Reims ter
gelegenheid van het vijftiende eeuwfeest
van de doop van Clovis. De paus knielde in
de kapel van het H. Sacrament neer voor een
gebed. In de absis van de kathedraal bevindt
zich een gebrandschilderd raam van Marc
Chagall, een joodse surrealistische schilder
uit Wit-Rusland. Het dateert uit 1974 en
beeldt de doop van Clovis uit.

Terug buiten bemerken we rechts van
het noordenportaal de standbeelden van
koning Clovis (in doopkleed), St.-Remigius
en koningin Clothilde. Het timpaan boven
het noordenportaal bestaat uit vijf lagen,
van onder naar boven: de onthoofding van
St.-Nicasius (links) en de doop van Clovis
(rechts); de geboorte van Remigius met
de genezing van de blinde kluizenaar, zijn
eerste wonder; Job op de mesthoop; St.-
Remigius die een dode vrouw tot leven wekt
en tot slot Christus met twee engelen. Aan
de oostzijde zien we dat alle steunbogen
bekroond zijn met een engel met ontvouwde
vleugels, vandaar de benaming “Kathedraal
der Engelen”. Dankzij die steunbogen en de
gewelven konden grotere ramen in hogere
muren aangebracht worden. Dat zijn twee
typische stijlkenmerken van de gotiek.

» Rue Sainte-Marguerite

Van de oude wijk achter de kathedraal rest
niets meer sinds de bombardementen van de
Eerste Wereldoorlog. Dat is jammer, want in
de huidige Rue Eugene Desteuque (vroeger
Rue St.-Marguérite) bevond zich ter hoogte
van de Rue Grue het huis van het gezin De
La Salle (1665-1682). Vader Louis kocht het

gebouw op 23 mei 1664, de verhuis vond
plaats op 24 juni 1665. Jean-Baptiste was
veertien jaar oud bij de verhuis. Hij woonde
er vier jaar lang, waarna hij in Parijs ging
studeren. De drie jongste kinderen uit het
gezin werden hier nog geboren.

Korte tijd later stierven op deze plaats
zijn beide ouders. Jean-Baptiste keerde
naar Reims terug om voor zijn broers en
zussen te zorgen. Bij het uitoefenen van het
voogdijschap toonde hij veel toewijding.
Twaalf jaar lang huurde hij het ouderlijke
woonhuis uit de nalatenschap, die niet
verdeeld werd omwille van de aanwezigheid
van minderjarigen. Van 1676 tot 1680 stond
Jean-Baptiste de La Salle het voogdijschap
af wegens onverenigbaarheid met zijn
studies en het kanunnikschap. Hij zette
zijn theologiestudie verder en op 2 juni
1672 werd hij in Cambrai door aartsbisschop
Ladislas Jonnart tot subdiaken gewijd. Vier
jaar later, op 21 maart 1676, wijdde Francois
Batailler (bisschop van Bethlehem) hem in
Parijs tot diaken. Op 9 april 1678 ontving De
La Salle de priesterwijding van aartsbisschop
Le Tellier.

Jean-Baptiste de La Salle woonde nog altijd
in de Rue St.-Marguérite toen hij met Adrien
Nyel kennismaakte. Daar verschafte hij hem
onderdak. Meer en meer geraakte hij bij
het leven van de schoolmeesters betrokken.
Zij waren als schapen zonder een herder,
ontmoedigd ten gevolge van een gebrek
aan begeleiding na de schooluren. Jean-
Baptiste hielp hen in de klas. Hij paste ook
om het even welk tekort in de kosten van
hun levensonderhoud bij. In 1680 nodigde
hij hen aan zijn eigen tafel uit en vanaf
1681 logeerden ze onder zijn eigen dak.
De La Salle schreef hierover: «Door allerlei
omstandigheden, o.a. de ontmoeting met
Nyel, begon ik de zorg voor de jongensscholen
op mij te nemen. Voorheen dacht ik daar
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helemaal niet aan. Toch had men mij erover
gesproken. Heel wat vrienden van Roland
trachtten mij over te halen, maar het drong
niet tot mij door. Nooit vatte ik het plan
op om het uit te voeren. Meer nog: had ik
mij gerealiseerd dat het liefdadigheidswerk
waarmee ik begon voor mij de plicht zou
inhouden om met de schoolmeesters te gaan
samenwonen, dan had ik het plan meteen
laten varen.»

In de Rue St.-Marguérite verzamelde Jean-
Baptiste zijn eerste volgelingen. Op die
manier kon hij hen leiden en helpen bij
het invullen van hun vrije tijd, waardoor
verveling en ergernis voorkomen werden.
Geleidelijk aan werd hij geheel door het werk
van de scholen in beslag genomen. Maar met
het succes kwamen ook de moeilijkheden.
Zijn familie gromde: «Die schooiers van
schoolmeesters hebben geen manieren aan
tafel!» De burgerij deed wrevelig: «Het past
niet dat iemand van goede stand zo met dat
straatarme volk omgaat! En zal het Franse
volk nog willen werken als het kan lezen en
schrijven?» In de Rue St.-Marguérite werd
een schooltje opgericht dat tot de parochie
van St.-Symphorien behoorde. Het was de
derde school van De La Salle.

» De La Salleschool

Omwille van de weerstand binnen zijn
familie verliet Jean-Baptiste de La Salle
het ouderlijke huis in de Rue Sainte-
Marguerite om met de kleine gemeenschap
van schoolmeesters elders samen te leven.
Op 24 juni 1682 vestigde hij zich in de Rue
Neuve (nu Rue Gambetta), op de plaats van
het huidige lyceum St.-Jean-Baptiste de La
Salle. Dit was het derde woonhuis van De
La Salle in Reims. Hij verbleef er zes jaar
lang, van 1682 tot 1688. De hoofdingang
van de school bevindt zich thans in een
zijstraat, Rue de Contrai nr.20. Vanuit het
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gemeenschappelijke huis vertrokken de
meesters dagelijks naar hun drie scholen in
de parochies St.-Maurice (Rue St.-Maurice),
St.-Jacques (Rue de Thillois) en St.-
Symphorien (Rue Eugéne Desteuque).

Een jaar later, in juli 1683, deed De La
Salle afstand van zijn kanunnikschap en
van het daaraan verbonden inkomen. Hij
wou de onzekere levensomstandigheden
van zijn leerkrachten delen. Jean-Baptiste
droeg een arme priester als zijn opvolger
bij het kapittel voor. Die verkoos hij boven
zijn eigen broer. Hij wou daarmee een
voorbeeld stellen, want hij had gemerkt dat
de meesters weinig opstaken van zijn lessen
over de verzaking aan wereldse goederen
en de overlevering aan de Goddelijke
voorzienigheid. Tijdens de daaropvolgende
winter brak een hongersnood uit en deelde
De La Salle al zijn bezittingen aan de
armen uit. Voortaan had hij even weinig
als zijn volgelingen. Hij bewees daarmee
dat hij bereid was om opofferingen voor de
voltooiing van zijn levenswerk te maken.
Sommige schoolmeesters waren het niet eens
met deze gang van zaken en verlieten De La
Salle om elders meer bestaanszekerheid te
zoeken.

De La Salle besefte dat er een tekort aan
goede leerkrachten was. Hij rekruteerde
jonge meesters en gaf hen een aan God
gewijde levensvorm met behoud van hun
lekenstatus. In die geest ontwierp hij een
orderegel. Op 25 mei 1684 vond de eerste
algemene vergadering van de nieuwe
congregatie plaats. Hij noemde haar
«Broeders van de Christelijke Scholen». De
lekenbroeders wijdden zich volledig aan de
christelijke opvoeding van armen en leidden
een leven zoals dat van de religieuzen. Ze
legden de geloften van kuisheid, armoede
en gehoorzaamheid af. Priesters werden niet
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toegelaten in de congregatie en ook van de
Latijnse taal mocht geen gebruik gemaakt
worden. De opvang van pensiongasten
in de scholen was verboden. De La Salle
wou dat de geloften telkens voor drie jaar
afgelegd werden. Maar op aandringen van
zijn medebroeders werd later voor eeuwige
geloften geopteerd. Vanaf de eerste
algemene vergadering droegen de broeders
de voor hen zo typische kleren bestaande uit
een zwarte priesterrok (soutane), een witte
bef en een wijde mantel die in het Frans
les quatre bras («de vier armen») genoemd
werd. Jean-Baptiste de La Salle stelde de
congregatie onder de hoede van Notre-Dame
de Liesse. Met zijn broeders ging hij te voet
op bedevaart naar Liesse.

In de Rue Gambetta kwam een noviciaat
voor adolescenten («juvenaat») en een
noviciaat voor gevorderden. Omdat hij
niet aan de alsmaar toenemende vraag
van de plattelandpastoors tegemoet kon
komen, stichtte De La Saile hier in 1685 een
«seminarie voor meesters op het platteland-.
Hij ontving er jonge mannen, leidde hen op
voor het beroep van onderwijzer en stuurde

en vervolgens naar
un parochie van
orsprong terug. Dit
eminarie wordt thans
s de allereerste
ormaalschool ter
ereld beschouwd.
n 1688 breidde
e stichter zijn
erkterrein uit en
estigde hij zich in
arijs.

& > Stadhuis

2 In 1646 werden het
centrale deel en
de linkervleugel
van het stadhuis in gebruik genomen. De
rechtervleugel dateert uit 1824. Het stadhuis
is een ontwerp van een grootoom van Jean-
Baptiste de La Salle. Het is gebouwd in
renaissancestijl, met een vleugje barok.
Louis de La Salle, de vader van Jean-Baptiste,
werkte er als raadsman in de rechtbank van
eerste aanleg, het Présidial van Reims.

» Geboortehuis van De La Salle

«Hotel de la Cloche~ in de Rue de U’Arbaléte
is het geboortehuis van St.-Jean-Baptiste
de La Salle. Bouwheer van deze mooie
patriciérswoning was Henri Choilly, een
burger die zich met de lakenhandel verrijkt
had. De renaissancegevel oogt mooi en
werd van 1993 tot 1995 gerestaureerd. Het
gebouw staat op de rijksmonumentenlijst.
In de nis stond een standbeeld van Onze-
Lieve-Vrouw. Sinds 1952 heeft St.-Jean-
Baptiste de La Salle haar plaats ingenomen.
Een cartouche boven het inkomportaal geeft
het bouwjaar van de voorgevel aan (1545),
het huis zelf is ouder. Op de gebeeldhouwde
friezen bemerken we drie borstbeelden.
Een plakkaat boven de poort verwijst naar
de geboorte van de heilige. De portaalboog
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is asymmetrisch omdat de Rue du Docteur
Jacquin niet bestond voor 1918. De Rue de
I’Arbaléte (vroeger Rue de la Chanvrerie)
vormde een doodlopende straat waardoor
de koetsen verplicht waren om schuin het
erf op te rijden. Aan weerskanten van
de portaalboog staat een pilasterfiguur,
traditioneel Adam en Eva genoemd.

In 1609 werd het Hotel de la Cloche door
Francois de La Salle aangekocht. Hij was
de overgrootvader van Jean-Baptiste.
Grootvader Lancelot kocht het bijgebouw
op de binnenkoer. Nonkel Simon en vader
Louis erfden het complex en Louis woonde
er tot 1665. Het huis bleef in familiehanden
tot bij het overlijden van nonkel Simon. In
1956 werd het herenhuis aangekocht door
de Broeders van de Christelijke Scholen.
Sindsdien wordt het gebouw “Hétel de La
Salle” genoemd.

Louis de La Salle was een eminent jurist
en stamde uit een familie van magistraten,
voorheen lakenhandelaars. Louis was een
humanist en een groot bewonderaar van
kunst, letteren en muziek. Op 25 augustus
1650 huwde hij met Nicole Moét de Brouillet.
Haar familie was van adel sinds 1446. Het
jonge gezin behoorde tot de hogere burgerij.
Op 30 april 1651 werd het eerste kind
geboren, Jean-Baptiste. Hij kreeg een goede
opvoeding, vooral op moreel en intellectueel
gebied. In het luxueuze geboortehuis bracht
hij onbezorgd zijn jeugdjaren door. De
overgrote meerderheid van de inwoners van
Reims daarentegen leefde in extreem arme
omstandigheden. Oorzaak daarvan waren de
geldverkwistende oorlogen die door koning
Louis XIV gevoerd werden. Slechts weinigen
konden hun kinderen naar school sturen. De
meeste jongeren hadden geen hoop op een
betere toekomst.

36

Jean-Baptiste was de eerste uit een gezin
van elf kinderen. Hij werd gedoopt op de dag
van zijn geboorte. De doopplechtigheid vond
plaats in de parochiekerk van St.-Hilaire,
waar Jean Moét en Perette Lespagnol
woonden. Zij waren de grootouders langs
moeders kant. Als peter en meter lieten zij
de pasgeborene in hun eigen parochie dopen
en niet in de parochie St.-Pierre-le-Vieil,
waardoor het een paar eeuwen zou duren
alvorens de geboorteakte teruggevonden
werd. Grootmoeder leefde nog tot 1691. Zij
speelde een belangrijke rol in de opvoeding
van Jean-Baptiste en volgde aandachtig de
loopbaan van haar kleinzoon. Vijf jongens en
twee meisjes overleefden de kinderjaren.
Ze werden in een zeer christelijk gezin
opgevoed. Drie jongens werden priester,
één meisje trad in het klooster. Twee broers
hebben de familietraditie in de magistratuur
voortgezet. De oudste zus van Jean-Baptiste
huwde in 1679 met Jean Maillefer. Hun
zoon, Francois Maillefer was benedictijn
en bibliothecaris van de St.-Remigiusabdij
in Reims. Door de familie werd hij na het
overlijden van Jean-Baptiste de La Salle als
zijn biograaf aangesteld.

Kapel

In 1958 werd een kapel ingericht. Naast
het sobere altaar vallen twee bas-reliéfs
op. Links: Onze-Lieve-Vrouw, de patrones
van de congregatie, met op de achtergrond
allerlei intellectuele en artistieke beroepen.
Rechts: St.-Jozef, de beschermer van de
congregatie, met de technische beroepen.
Deze grote variatie aan beroepen wordt
door de Broeders van de Christelijke Scholen
ter ere van God aan de jeugd gepresenteerd.
Het kruisbeeld achter het altaar valt op door
de correcte manier waarop Jezus aan het
kruis genageld is. De spijkers zitten vanuit
anatomisch standpunt op de juiste plaats. In
een nis bevindt zich een gepolychromeerd
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houten beeld. Het werd uit een veertiende-
eeuwse nokbalk van een Parijse gevangenis
gebeeldhouwd. St.-Jean-Baptiste de La
Salle houdt de bijbel vast en verklaart de
grondbeginselen aan een leerling. In de
sokkel van de nis bevindt zich een relikwie,
namelijk een beentje van de rechterduim.

Binnenkoer

Het geboortehuis van St.-Jean-Baptiste de
La Salle werd in de Eerste Wereldoorlog
gebombardeerd en brandde volledig
uit. Het dankt zijn voortbestaan aan de
toenmalige eigenaar, Jean Lhose. Deze
directeur van een koekjesfabriek had er
zijn productiecentrum en hoofdkantoor. Het
aanpalende bijhuis dateerde van 1550 maar
werd na de verwoesting in 1914-1918 niet
in de oorspronkelijke stijl heropgericht. De
binnenplaats werd dankzij Monumentenzorg
van 1984 tot 1986 gerestaureerd. De
binnengevel en de toren dateren van 1556-
1557. Het ontwerp van het torentje met de
wenteltrap is afkomstig van het kasteel van
Blois aan de Loire.

Museum

Drie woonkamers op de benedenverdieping
vormen samen een museum. Van de twee
achterste kamers is alleen het volume nog
oorspronkelijk. In de eerste kamer hangen
geschilderde linnen doeken die de levensloop
van De La Salle uitbeelden. In de tweede
kamer bevinden zich een familiestamboom,
een eigenhandig geschreven en ondertekende
akte van Jean-Baptiste de La Salle, allerlei
boeken (o0.a. “Leidraad der Christelijke
Scholen” door Jean-Baptiste de La Salle, de
eerste editie van zijn biografie door Maillefer
(1733), een boek over de wellevendheid -
gedrukt in handschrift, naar een idee van
De La Saile - en een boek van Bourdoise dat
ooit nog aan De La Salle toebehoorde), het
wapenschild van de congregatie, een “knip”

om stilte in de klas te vragen, een houten
stoel waarop Jean-Baptiste in 1714 tijdens
zijn bezoek aan Dijon gezeten heeft, een
paar heiligenbeelden, gravures, schilderijen
(waarvan twee met de afbeelding van St.-
Jean-Baptiste de La Salle), de volledige
collectie Cahiers Lasalliens en andere
voorwerpen die aan de rijke geschiedenis
van de congregatie herinneren.

Aan de voorzijde bevindt zich een kamer met
een renaissance schoorsteen. De kamer zelf
is nog authentiek, de meubilering niet. Hier
was ooit de lakenhandel van grootvader en
overgrootvader De La Salle gevestigd. Later
ontving de familie hier voorname mensen,
werd er gemusiceerd of werden feestjes
in beperkte kring gegeven. In de kasten
worden allerlei voorwerpen bewaard die
aan Jean-Baptiste de La Salle toebehoord
hebben: de voering van zijn priestermanipel,
zijn manchetten, zijn geselroedes voor
zelfpenitentie (heel gebruikelijk in die tijd),
zijn priestergordel, zijn priestermuts of
bonnet. Alle voorwerpen zijn keurig van een
lakzegel met echtheidscertificaat voorzien.

St.-Jean-Baptiste de La Salle publiceerde
merkwaardige opvoedkundige werken, zoals
boeken over wellevendheid, liturgische
gezangen en schoolboeken. Zijn belangrijkste
geschriften zijn:

- “Conduite des écoles (1717)”, een
verhandeling over pedagogische methodes
en principes die op een wetenschappelijk
ver-antwoorde manier voorgesteld worden.
Sindsdien zijn ze amper veranderd en nog
steeds van toepassing zoals zij destijds
beschreven werden.

- “Les Régles de la bienséance et de la civilité
chrétiennes (1695)”, een verhandeling
over de Christelijke leefregels en over
beschaafde manieren.
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“Les devoirs du chrétien”, een eenvoudige

en nauwkeurige verduidelijking van
de Christelijke doctrine, voorzien van
praktische lessen. Dit werkstuk was

bedoeld als leesboek en als catechismus
en wordt nog altijd gebruikt in scholen en
universiteiten.

“Recueil de différents petits traités a
usage des Fréres des Ecoles Chrétiennes
(1711)” verklaart in eenvoudige woorden
de fundamentele principes van het
godsdienstig leven. Het is rijk aan Bijbelse
citaten en een waardevolle gids voor
personen die de perfectie nastreven.
“Explication de la méthode d’oraison”
is vooral gericht op de behoeften van de
broeders. Het doet een beroep op al hun
krachten om de perfectie na te streven.
“Méditations pour le temps de la Retraite”
werd geschreven voor de jaarlijkse
retraite en combineert de principes
van het geestelijk leven met die van de
pedagogie.

“Méditations pour tous les Dimanches
de Panée, avec les Evangiles de tous les
Dimanches; Méditations pour les principales
fétes de Panée (1710)”. Deze verhandeling

toont zijn diepe godsdienstige overtuiging.
De taal is zoals steeds eenvoudig, direct en
krachtig.

» Cryptoportiek

Het Place du Forum biedt toegang tot
een onderaardse gewelfde galerij uit de
derde eeuw na Christus. In heel de wereld
zijn sltechts vijf van dergelijke Romeinse
bouwwerken bewaard gebleven. Ze dienden
voor het ondergronds bewaren van granen.
Bovengronds was er een wandelpromenade.
Te bezoeken zijn twee opengewerkte
galerijen en een museumgedeelte dat
herinnert aan de opgravinggeschiedenis.

» Rue JB en AR de La Salle

De stad Reims heeft St.-Jean-Baptiste de
La Salle willen eren door halsoverkop een
straat naar hem te vernoemen. Tot blijvende
frustratie van zijn volgelingen werd daarvoor
geen boulevard gekozen, maar een nietig
steegje. Men vond bovendien niet beter dan
zijn initialen toe te voegen aan de bestaande
Rue AR de La Salle, vernoemd naar een
nobele onbekende. Hij was niet eens een
familielid van de heilige. Het betreft Antoine
Rivard, een man die zijn tweede naam (De
La Salle) bijgekocht had. Met deze dubbele
naam hield hij de schijn op dat hij van adel
was.

» Parochieschool St.-Jacques
De St.-Jacobuskerk dateert uit de dertiende

tot de zestiende eeuw. Jean-Baptiste de
La Salle heeft er een aantal keren voor de
leerlingen van de parochieschool St.-Jacques
de mis opgedragen. Het was de tweede
school die door Nyel en De La Salle opgericht
werd. Wellicht stond ze in de nabijgelegen
Rue de Thillois, maar er resten uit die tijd
geen gebouwen meer. Wél is geweten dat De
la Salle in deze parochie voor het eerst zélf
voor de klas stond om les te geven.

Rue JB et AR de La Salle
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4.3. Vrijdag 18 juli 2008, Parijs

Programma

- 07.15u: Ontbijt in Maison Diocésaine St.-Sixte (Reims)

- 10.45u: Aankomst in het stadscentrum (Parijs)

- 10.45u: Stadswandeling (Parijs)

- 12.30u: Vrij middagmaal in de Cité (Parijs)

- 14.00u: Toeristische rondrit (Parijs)

- 18.30u: Inchecken in hotel Kyriad Rouen Centre (Rouen)
- 19.30u: Avondmaal in hotel Kyriad Rouen Centre (Rouen)
Parijs is de hoofdstad van Frankrijk.

Met twee miljoen honderdvijftigduizend
inwoners in het stadscentrum en nog eens
tien miljoen in de voorsteden, is Parijs
na Londen de grootste stad van West-
Europa. De bevolkingsdichtheid bedraagt
maar liefst 20.480 inwoners per vierkante
kilometer. Ondanks het plaatsgebrek is er
in vergelijking met steden als New York
betrekkelijk weinig hoogbouw. Parijs telt een
tachtigtal wolkenkrabbers met een hoogte
van meer dan honderd meter. Zij bevinden
zich vooral buiten het historische centrum.
De Tour Montparnasse is met zijn 210 meter
het hoogste flatgebouw van Frankrijk. Parijs

van de zeventiende eeuw telde Parijs als
gevolg van de Dertigjarige Oorlog slechts
dertigduizend inwoners. Toen De La Salle
driekwart eeuw later in Parijs arriveerde,
waren er een half miljoen.

Jean-Baptiste de La Salle kende Parijs.
Hij had anderhalf jaar (1670-1671) in het
St.-Sulpice-seminarie gewoond en aan de
gerenommeerde  Sorbonne  universiteit
gestudeerd. In 1688 liet hij het bestuur van
het huis in de Rue Neuve in Reims aan één van
zijn volgelingen over en vertrok hij met twee
broeders naar de hoofdstad. Jean-Baptiste
woonde er zeventien jaar, van 1688 tot 1705.

is tientallen eeuwen [T N VT
oud. De stad werd door : |
de Parisi gesticht. Leden
van deze Gallische [Him
volksstam vestigden zich
op de eilandjes in de |
Seine. Op militair gebied |}
was dit een slimme |
zet. Zij controleerden
op die manier een &
aantal belangrijke MK
handelsroutes. Rond [
het begin van onze [
jaartelling werd Parijs [
door de  Romeinen
bezet en heette de stad
Lutetia. In het begin

Zicht op St. Sulpice fa‘i.
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Hij verbleef achtereenvolgens drie jaar in de
Rue Princesse (vlakbij de St.-Sulpicekerk),
zes jaar in de voorstad Vaugirard, vijf jaar
ten westen van het Luxemburgpark, een
jaar in de Rue de Charonne (dichtbij de
Bastille) en een paar maanden in de St.-
Rochusparochie. Alleen de twee laatste
vestigingsplaatsen liggen op de rechteroever
en niets herinnert daar aan zijn verblijf.
Jean-Baptiste de La Salle werd in Parijs een
man van de linkeroever genoemd. Volgens
een oud gezegde wordt op de linkeroever
van Parijs nagedacht en op de rechteroever
het geld uitgegeven. Op de linkeroever staat
de universiteit, daar heerst het intellect.
Ook de huidige Franse hoofdzetel van de
Broeders van de Christelijke Scholen is op
de linkeroever gevestigd (Rue de Sévres nr.
78). Op de rechteroever drijft men handel
en staan peperdure winkels van Christian
Dior, Yves St.-Laurent, Helena Rubinstein en
Coco Chanel.

Problemen

Jean-Baptiste de La Salle liet na de
ontmoeting met Adrien Nyel en de oprichting
van de eerste kosteloze jongensscholen stap
voor stap het leven dat hem voorbestemd
leek achter zich. Na de oprichting van
scholen in Reims volgden Rethel, Guise
en Laon, alledrie in 1682. Als vijfde
vestigingsplaats was Parijs aan de beurt.
De La Salle koesterde hoge verwachtingen.
In Parijs wou hij de hoofdzetel van zijn
congregatie vestigen. Vanuit de hoofdstad
moest het instituut zich over geheel
Frankrijk verspreiden. Zo gebeurde het ook
(denk maar aan de vele stichtingen in het
zuiden van Frankrijk), maar in Parijs liep niet
alles van een leien dakje. Meer nog, nergens
werden de broeders z6 tegengewerkt,
nergens leden ze zéveel armoede en nergens
was het einde van de congregatie z6 nabij.
Van 1694 tot 1717 heerste er bij de Broeders
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van de Christelijke Scholen een ware
overlevingsstrijd. Er kwamen tegenkantingen
van de schrijfmeesters, die de broeders als
een groot gevaar voor hun beroep zagen en
er waren moeilijkheden met jansenisten
en pastoors, dit alles met verschillende
processen tegen De La Salle tot gevolg.

Zonder een erkenning van de paus was
de congregatie volledig afhankelijk van
het bisdom en de parochie. De pastoor
van St.-Sulpice was volgens de geldende
wetten de baas van de parochieschool en
probeerde langs die weg zijn greep op het
dagdagelijkse leven in de communauteit te
vergroten. Daarbij stond De La Salle hem in
de weg. Na klachten van de pastoor werd
Jean-Baptiste de La Salle in november 1702
door kardinaal de Noailles afgezet en een
tijdlang door E.H. Bricot vervangen. Een
jaar later werd Jean-Baptiste door één van
zijn meest vertrouwde leerlingen (Nicolas
Vuyart) op een bedrieglijke manier verlaten.
Na tientallen jaren van hard wroeten, leek
zijn levenswerk op de rand van de afgrond
te staan. Maar zijn vertrouwen in God was
zo onwrikbaar, dat hij nooit echt ontmoedigd
leek. Om de pauselijke zegen voor zijn
instituut te verkrijgen, zond De La Salle in
1700 de broeders Drolin naar Rome, waar
een schooltje geopend werd. Vijfentwintig
jaar later, op 26 februari 1725, volgde de
erkenning van de congregatie door paus
Benedictus Xlll. Jean-Baptiste de La Salle
was toen al bijna zes jaar overleden.

» Vaugirard

Op 21 november 1691 was de congregatie
ernstig verzwakt. Het huis in de Rue Princesse
had geen tuin, wat een groot nadeel voor de
gezondheid van de broeders was. Daarom liet
De La Salle zijn oog vallen op een uitgestrekt
landgoed in de voorstad Vaugirard, slechts
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een paar kilometer zuidwaarts. Om de crisis
op te lossen, opende hij er een noviciaat. Het
opleiden van novicen werd vanaf augustus
1692 zijn voornaamste bezigheid, want een
goede geestelijke en pedagogische vorming
van de novicen scheen hem de beste belofte
voor de toekomst. Zes jaar lang woonde
Jean-Baptiste de La Salle met zijn novicen in
Vaugirard, van 1692 tot 1698.

Het landgoed was zeer geschikt voor
geestelijke retraites en alle broeders van de
Christelijke scholen waren er welkom. Maar
vanaf de herfst van 1693 tot de lente van
1694 lag Vaugirard er verlaten bij. Koude en
honger teisterden het platteland. De La Salle
en zijn novicen vonden onderdak in de Rue
Princesse. In 1694 verzamelde Jean-Baptiste
de La Salle in Vaugirard de voornaamste
broeders van de congregatie rondom zich.
Voor het eerst legden zij voor het leven de
eed van trouw af. Ook werden voor het eerst
de leefregels van de congregatie op schrift
gezet.

» Grand’Maison

In 1698 verhuisde Jean-Baptiste de La Salle
met het noviciaat van Vaugirard naar St.-
Germain. Daar stond destijds op de hoek van
de Rue de Vaugirard en de Rue Neuve-Notre-
Dame-des-Champs een eenvoudig, groot huis
met een groentetuin, “La Grand’Maison”.
Het domein was twee hectare groot. De
pastoor van St.-Sulpice en een aantal
weldoeners zorgden ervoor dat de broeders
erover konden beschikken. Het huis was veel
groter en gerieflijker dan het onderkomen in
Vaugirard. Het was een oud-klooster. Ooit
hadden er zusters Annunciaden van St.-
Nicolas de Lorraine gewoond, vandaar de
aanwezigheid van een kapel toegewijd aan
St.-Cassien, patroon van de onderwijzers.
Grote infrastructuurwerken, waaronder het

aanleggen van de Rue de Rennes voor het
nieuwe treinstation Montparnasse, zorgden
voor een ingrijpende modernisering van de
voorheen landelijke buurt. Thans is deze
plaats een druk verkeersknooppunt met
stoplichten, schreeuwerige winkeletalages
en een lawaaierig metrostation.

Van 1698 tot 1703 woonden alle Parijse
broeders van de Christelijke Scholen in La
Grand’Maison, tezamen met hun algemeen
overste, een secretaris en een econoom. De
La Salle hield zich vooral met de opleiding
van novicen bezig. Die vormden een aparte
gemeenschap en leefden volgens een
eigen ritme. Ruimte was er genoeg. Vaak
werd onderdak geboden aan priesters die
naar een retraiteplaats op zoek waren.
Gedurende twee of drie jaar was er
tevens een pensionaat voor een vijftigtal
jonge leren die in ballingschap verbleven.
Toepassingsklassen, een seminarie en een
academie werden opgericht. Het was een
vruchtbare tijd.

De La Salle schreef hier een groot aantal
pedagogische en spirituele boeken. La
Grand’Maison was ook getuige van de ergste
vervolgingen. In december 1702 verzamelde
de vicaris-generaal van het bisdom alle
broeders en deelde hen mee dat De La
Salle als hoofd van de congregatie door de
aartsbisschop afgezet was. De nieuwe
overste was een zekere priester Bricot, een
onbekende binnen de communauteit. De
broeders hebben zich hevig tegen hem verzet
en stelden zich solidair met hun stichter op.
In de hoop van de gemoederen te bedaren,
verwijderde De La Salle zich een tijdje,
maar zonder resultaat. Na verloop van tijd
was de nieuwe overste zo teleurgesteld in
de houding van de broeders, dat hij vertrok.
Toen de zaak in 1703 bekoeld was, werd De
La Salle opnieuw als overste aangesteld.
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In de zomer van 1703 werd het domein te
koop gezet. De communauteit had geen
middelen om het gebouw als eigendom te
verwerven. De onderwijzers keerden naar
de Rue Princesse terug. De La Salle verhuisde
met de novicen naar de Rue Charonne, waar
een schooltje geopend werd. In 1704 werden
hun goederen aangeslagen. De broeders
leden er honger, want de pastoor koesterde
een persoonlijke wrok tegen hun leider.

» Kapel van St.-Joseph des Carmes
De inrichting van de kapel van St.-Joseph

des Carmes, daterend uit het begin van de
zeventiende eeuw, bleef bewaard en getuigt
van de belangrijke rol die de karmelietenorde
bij de kerkvernieuwing na het Concilie van
Trente gespeeld heeft. Toen Jean-Baptiste
de La Salle in 1705 vervolgd werd, zag hij in
die gebeurtenissen de hand van God die de
opdracht gaf om zich van het voorplan terug
te trekken. De broeders moesten zelf de
verantwoordelijkheid voor het voortbestaan
van de congregatie opnemen. Gedurende
veertien dagen trok De La Salle zich in de
karmelietenkapel terug. Slechts aan twee
broeders liet hij zijn nieuwe adres achter. De
stichter bracht hier zijn tijd door in gebed en
met het bestuderen van spirituele literatuur.
Kort daarna heeft hij met de novicen Parijs
verlaten om zich in Rouen te vestigen.

» St.-Sulpice
De St.-Sulpicekerk werd gebouwd op de

ruines van een oude tempel, toegewijd aan
de godin Isis. Na de kathedraal van Notre-
Dame is St.-Sulpice de grootste kerk in
Parijs. Ze werd vanaf 1645 als parochiekerk
voor een uitgestrekt en dichtbevolkt gebied
gebouwd. Aan de totstandkoming hebben
zes architecten gewerkt. Bij gebrek aan geld
lagen de werken tussen 1680 en 1720 stil.
De noordentoren werd pas in 1780 voltooid.
De balustrade tussen de twee torens werd
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aangebracht in 1870, de zuidentoren bleef
onafgewerkt. In de tijd van Jean-Baptiste
de La Salle zag de voorgevel er helemaal
anders uit. De St.-Sulpicekerk was toen
een gotisch gebouw met drie schepen.
Koningen en koninginnen passeerden hier,
alsook Robespierre, Napoleon en heiligen
zoals Franciscus van Sales, Vincent de Paul
en Jean-Baptiste de La Salle, om er maar
een paar te noemen. De kerk staat sinds juli
2006 in de steigers omdat de noordentoren
gerestaureerd wordt. De werken duren tot
eind 2010 en de kostprijs van het project
wordt geschat op achtentwintig miljoen
euro, voor de helft betaald door de stad
Parijs en de resterende helft door het
Ministerie van Cultuur. Op de werf blijven
de werkzaamheden van de steenkappers
zichtbaar voor het publiek.

Op het plein voor de St.-Sulpicekerk stond
destijds een seminarie, opgetrokken in de
vorm van de letter H. Aan de noordkant
was een open koer die uitzag op de Rue
du Vieux-Colombier, aan de kant van
het Luxemburgpark was een afgesloten
kloostertuin. Jean-Baptiste de La Salle
verbleef hier tijdens de jaren 1670 en
1671. Hij studeerde er pastoraal en
spiritualiteit. De lessen theologie volgde
hij zoals gebruikelijk aan de Sorbonne. In
het seminarie viel hij op door zijn grote
deugdzaamheid. Superiorgeneraal Lechassier
van het seminarie getuigde hierover: “De
La Salle leefde constant getrouw volgens
de regels. Een gesprek met hem was altijd
aangenaam en onberispelijk. Hij leek nooit
aanstoot te geven, noch iemands afkeuring
op de hals te halen.” In het seminarie
onderscheidde Jean-Baptiste zich door zijn
vroomheid, de snelheid van zijn intellectuele
vooruitgang en de bekwaamheid waarmee hij
theologische thema’s behandelde. Maar op
19 juli 1671 stierf zijn moeder. En nauwelijks
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negen maanden later overleed zijn vader,
op 9 april 1672. Deze omstandigheden
verplichtten hem om St.-Sulpice te verlaten
en naar zijn minderjarige broers en zussen
in Reims terug te keren. De La Salle kwam in
zijn studententijd vaak in de St.-Sulpicekerk
bidden. Van 1688 tot 1691 droeg hij er
dagelijks voor de schoolkinderen de mis op.

Thans is de kerk vermaard omwille van het
grote orgel, daterend uit 1862. In Europa
is het één van de zeldzame orgels met
honderd registers, waardoor het kandidaat
is om in de UNESCO lijst van werelderfgoed
opgenomen te worden. Bij het grote publiek
is de St.-Sulpicekerk vooral bekend omdat
ze in de “Da Vinci Code” genoemd wordt.
Volgens deze bestseller van de Amerikaanse
schrijver Dan Brown zou de mysterieuze
obelisk van St.-Sulpice deel uitmaken van
een samenzwering waarbij genootschappen
zoals Opus Dei het huwelijk van Jezus
met Maria Magdalena geheimhouden. De
obilisk was in 1743 echter een onderdeel
van een wetenschappelijk experiment. Het
instrument werd door astronoom Pierre-
Charles Le Monnier ontwikkeld om de hoogte
van de zon te bepalen aan de hand van de
plaats waar ’'s middags een zonnestraal
op de koperen meridiaan valt. Zo worden
diverse parameters over de wenteling van
de aarde rond haar eigen as en rond de zon
gedefinieerd, waardoor . =
het mogelijk is om het |

begin van de lente tot Vel

op een paar seconden
nauwkeurig te bepalen. |
Dat is belangrijk om |
de precieze datum van
Pasen te berekenen. Die
kerkelijke feestdag valt |
jaarlijks op de zondag
na de eerste volle maan

De twee wijwatervaten tegen de eerste
pilaren bestaan uit enorme schelpen, door
de republiek Veneti€ aan de Franse koning
geschonken. In 1745 werden ze door Louis
XV aan de kerk gegeven. De omgang telt
eenentwintig  kapellen, toegewijd aan
heiligen van aller tijden. De meeste fresco’s
dateren uit de negentiende eeuw, veel
glasramen werden geplaatst in de jaren dat
Jean-Baptiste de La Salle in de parochie
actief was. De romantische fresco's in de
eerste kapel rechts werden van 1850 tot
1861 door Eugéne Delacroix geschilderd. In
de kapel van St.-Jean-Baptiste de La Salle,
de derde zijkapel rechts, bevinden zich een
standbeeld, een glasraam en een tekst met
de levensloop van de heilige.

» Rue Princesse 12-14-16

E.H. De la Barmondiére was één van de
professors van Jean-Baptiste de La Salle in
het seminarie. Later werd hij tot pastoor
van de St.-Sulpiceparochie benoemd. Hij
vroeg zijn oud-leerling om onderwijzers
naar de parochieschool te sturen. Op
24 februari 1688 was het zover. Bij zijn
aankomst in Parijs vestigde Jean-Baptiste
de La Salle zich met twee medebroeders
in de Rue Princesse, op een paar honderd
meter van de St.-Sulpicekerk. Hij leidde
er de plaatselijke jongensschool, het
allereerste lagere schooltje van de broeders
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in Parijs. Er zouden er de komende vijftien
jaar nog zes volgen: Rue du Bac (St.-
Sulpiceparochie, 1690), Rue St.-Placide (St.-
Sulpiceparochie, 1697), voorstad St.-Marcel
(St.-Martinparochie, 1697), Rue Broca (St.-
Hyppolyteparochie, 1698), Rue Monsieur-le-
Prince (St.-Sulpiceparochie, 1699) en Rue de
la Charonne (St.-Antoniusparochie, 1703).

In de zeventiende eeuw was het niet
gebruikelijk om lagere scholen in speciaal
daarvoor opgerichte gebouwen onder te
brengen. De lessen vonden plaats in de
kamers van gewone huizen en in het geval
van liefdadigheidsscholen waren dat uiterst
bescheiden woningen. Van bij het begin was
het schooltje van De La Salle in de nummers
veertien en zestien van de Rue Princesse
gehuisvest. Wat later kwam er een uitbreiding
met het huisnummer twaalf. Veel is er aan
de gebouwen niet veranderd. Achter de
oude inrijpoort van het huisnummer twaalf
liggen de straatstenen nog in de vorm van
een middeleeuwse goot. In de negentiende
eeuw werden die afvoergootjes in heel
Parijs door een ondergronds riooistelsel
vervangen. Verder zijn er de draagbalken
van het huis en de originele trapleuning in
smeedijzer zichtbaar. Jammer genoeg is de
poort meestal gesloten. Het uithangbord van
St.-Anna, waarvan sprake in oude teksten, is
verdwenen.

Op de benedenverdieping van de drie
woonhuizen bevond zich een textielatelier,
waar een fabrikant van gebreide wollen
goederen aan de kinderen vakles gaf. Dat
was hard werken, ook voor de kinderen, want
de man moest zijn kost ermee verdienen.
De La Salle was hierover niet te spreken,
maar de pastoor stond erop. Op de eerste
verdieping bevonden zich drie klaslokalen.
In elke kamer zaten een zestigtal kinderen.
Op de bovenverdieping waren de broeders

44

gehuisvest. De La Salle woonde er van 1688
tot 1691. Eind 1690 werd hij zwaar ziek en
bereidde hij zich voor op het sacrament van
de stervenden, toen hij met behulp van de
Nederlandse dokter Helvetius er alsnog in
slaagde om de ziekte te overwinnen.

Ouders waren niet welkom in de school.
Alleen de priesters en de weldoensters van
de parochie kwamen langs om de armste
kinderen waar nodig materieel te helpen.
’s Morgens brachten de kinderen brood
mee. De lessen begonnen met het ontbijt,
een uitstekende gelegenheid om hen wat
wellevendheid bij te brengen. Er werd
gevraagd om mee te delen met de armsten
onder hen opdat niets verloren zou gaan. ’s
Middags ging men naar de kerk om de mis
bij te wonen, waarna vanuit de parochie de
armensoep geschonken werd aan hen die het
nodig hadden.

Tegenslagen bleven niet uit. In december
1690 overleed Henri Lheureux na een korte
ziekte. Zijn overlijden trof De La Salle, die
in deze broeder zijn mogelijke opvolger zag.
Henri had in opdracht van de stichter aan de
Sorbonne theologie gestudeerd. Hij stierf in
Reims, kort voor zijn priesterwijding. De La
Salle zag hierin wederom de hand van God
en paste het reglement van de congregatie
aan. Voortaan mochten priesters geen
deel van de orde uitmaken. Eenvoud en
dienstbaarheid vormen immers de basis van
het leven van een broeder. Een broeder die
zijn pedagogische bezigheden onderbreekt
om te studeren of om de heilige mis op te
dragen, benadeelt de congregatie en haar
doelstelling.

Verscheidene medewerkers verlieten De
La Salle en zijn werk scheen in elkaar te
storten. Samen met twee vertrouwelingen,
Gabriél Drolin en Nicolas Vuyart, legde hij
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in 1691 de “heldhaftige gelofte” af. Ze
beloofden mekaar om de stichting van de
armenscholen in stand te houden, ook al
zouden ze maar met zijn drieén overblijven
en tot de bedelstaf gedwongen waorden.
De Broeders van de Christelijke Scholen
woonden tot 1698 in de Rue Princesse. Toen
verhuisden zij naar La Grand’Maison, iets
verderop. Na de verkoop van dit landgoed in
1703 keerden de broeders naar hun woning
in de Rue Princesse terug. In 1705 werd de
school geplunderd.

» Luxemburgpaleis
De gebouwen van de huidige Franse senaat
werden in opdracht van Maria de Médici
opgetrokken. Na de dood van koning Henri
IV besloot zij om het Louvre te verlaten.
In 1612 kocht zij grond van hertog Francgois
de Luxembourg. In 1564 had die hertog een
paleis gebouwd, het Petit Luxembourg.
Maria de Médici liet een veel groter paleis
bouwen. Dat moest haar herinneren aan het
Pitti paleis in Florence, haar geboortestad.
Maria ging er in 1625 wonen, maar haar
verblijf was van korte duur omdat ze zich
tegen het beleid van kardinaal Richelieu ging
verzetten. Zij werd gearresteerd en naar
Keulen verbannen. In 1642 stierf zij daar in
grote armoede. Toen de revolutie uitbrak,
werd het paleis aan

fontein naast tal van beelden en grote
waterpartijen.

» Quartier Latin

La Montagne St.-Geneviéve is één van de twee
belangrijke heuvels op de linkeroever van de
Seine. St.-Geneviéve is de patroonheilige
van de stad. Zij redde Parijs in het jaar 451
van een inval van de Hunnen. De Rue St.-
Jacques is de oudste noord/zuid verbinding
in Parijs en verbond de Romeinse steden
Lutetia (Parijs) en Gennabum (Orléans).
De universiteit vestigde zich in het Quatier
Latin, waar tot aan de Franse Revolutie
overwegend Latijn  gesproken  werd.
Hier ontmoeten kunstenaars, schrijvers,
intellectuelen en studenten elkaar. Bekende
namen als Sartre, Simone de Beauvoir en
Camus zijn onlosmakelijk met deze wijk
verbonden. Zij kwamen regelmatig aan
hun vaste tafeltjes in de cafés bijeen. Het
Quartier Latin was ook het toneel van de
studentenrellen in april 1968.

» Panthéon

Het  Panthéon (“de tempel”) was
oorspronkelijk een kerk, aan St.-Genevieve
toegewijd. In 1744 had koning Lodewijk XV
beloofd dat hij een nieuwe kerk op de plaats
van de abdij van St.-Geneviéve zou bouwen,

de koninklijke familie
ontnomen. Het park is
met een oppervlakte van
23 hectare de grootste |
groene ruimte op de
linkeroever. Sinds 1780
is het Luxemburgpark
voor het publiek §
opengesteld en wordt
het drukbezocht, vooral
door studenten uit het B
Quartier Latin. Het park
bevat de sierlijke Médici

Luxemburgpaleis, nu |
~senaatsgebouw |
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mocht hij van een ziekte herstellen. Zo
geschiedde en de kerk werd voltooid in 1789,
het jaar van de revolutie. Na de sluiting
voor de eredienst werd het imposante
neoclassicistische gebouw een mausoleum
voor grote namen van de republiek, zoals
Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Emile
Zola, Louis Braille, Voltaire en Mirabeau. De
beslissing om iemand in het Panthéon bij
te zetten, is voorbehouden aan president
Sarkozy. De relikwieén van St.-Geneviéve
worden iets verderop in de St.-Etienne-du-
Montkerk bewaard. Daar bevinden zich ook
de graven van Blaise Pascal en Jean Racine.

» Sorbonne

Jean-Baptiste de La Salle studeerde
anderhalf jaar aan de Sorbonne, van 18
oktober 1670 tot 19 april 1672. De naam
Sorbonne komt van Robert de Sorbon,
biechtvader van koning Louis IX. In 1253
richtte Robert een college op waar theologie
onderwezen werd. Dit college bevond zich op
het eiland in de Seine en vormde de kern van
de latere universiteit. Nog in de dertiende
eeuw werd de Sorbonne naar het Quartier
Latin verplaatst. Grote leermeesters zoals
de H. Thomas van Aquino trokken veel
studenten aan, waardoor de universiteit
wereldberoemd werd. De barokke kerk is het
oudste gebouw van het universiteitscomplex.
Ze werd in 1642 voltooid. Binnenin bevindt
zich de marmeren graftombe van kardinaal
Richelieu, een invloedrijk Frans staatsman
(1585-1642).

» Musée de Cluny
Sinds september 2000 heeft het Musée de

Cluny een nieuwe attractie erbij, namelijk
een eigentijdse tuin die op de middeleeuwse
collectie van het museum geinspireerd is.
Daarvoor werd een verbinding gemaakt met
de Rue du Sommerard. De tuin is opgebouwd
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uit eenvoudige geometrische vormen.
De planten zijn gegroepeerd volgens hun
gebruik in de middeleeuwen.

» Toeristische busrit

Place St.-Michel

De Place St.-Michel dateert uit de tijd
van Napoleon lll, uit het midden van de
negentiende eeuw. De fontein is versierd met
een bronzen beeldengroep die het gevecht
van de aartsengel Michaél met de draak
voorstelt. Op dit plein vonden in augustus
1944 zware gevechten tussen de studenten
van het verzet en de Duitse bezetter plaats.

lle de la Cité: Palais de Justice

Het hart van Parijs bevindt zich op het
grootste eiland in de Seine. Sinds de
derde eeuw na Christus is in de «Cité» het
religieuze en het openbare centrum van de
stad gevestigd. Op deze plaats hadden de
Romeinen hun tempel en hun administratieve
hoofdkwartier. De Merovingische koningen
volgden hun voorbeeld en de Capetingse
dynastie bouwde er in de volle middeleeuwen
(900-1200) een kasteel met een kapel. Dit
gebouw werd alsmaar groter en fraaier. In de
loop der eeuwen werd het Gallo-Romeinse
fort uitgebouwd tot een luxueus koninklijk
verblijf. Thans bestaat het complex uit het
justitiepaleis, de Conciérgerie en de Sainte-
Chapelle.

Sainte-Chapelle

De Sainte-Chapelle werd in 1248 ingewijd
om de relikwie van de H. Doornenkroon
te bewaren. Koning Louis IX («Lodewijk de
Heilige») had het kleinood van de keizer van
Constantinopel gekocht. De relikwie kostte
hem meer dan het bouwen van de Sainte-
Chapelle. Het gebouw bestaat uit twee
verdiepingen, net zoals de Palatinekapel in
Reims.



Conciérgerie

Toen Jean-Baptiste de La
Salle in Parijs woonde,
was de Conciérgerie een
staats-gevangenis. In de
vier enorme schouwen |
werd voor een duizendtal
gevangenen het eten
klaargemaakt. Zij
konden tegen betaling [
strozakken krijgen om @
de nachten door te
brengen. Tijdens de [
Franse Revolutie was het |
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justitiepaleis voor zijn
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gekend. Het revolutionair tribunaal sprak
in totaal tweeduizend zevenhonderd
doodsvonnissen uit. De beschuldigden

werden in afwachting van hun terechtstelling
in de Conciérgerie opgesloten. Onder de
slachtoffers bevond zich koningin Marie-
Antoinette. De Tour de l'Horloge dateert uit
1334. In de Tweelingtorens langs de Seine
worden de kroonjuwelen bewaard.

Pont Neuf

Op de plaats van de huidige Pont Neuf liepen
ooit Romeinen. Het is de oudste brug van
Parijs. In de huidige vorm dateert ze van
1606. De kans is groot dat Jean-Baptiste de
La Salle hier passeerde.

Notre-Dame

De kathedraal is gebouwd op de plaats
van een Romeinse tempel, die door een
vroegchristelijke basiliek vervangen was.
In 1163 werd met het bouwen gestart,
in 1345 was de Notre-Dame klaar. De
afmetingen zijn indrukwekkend. Er kunnen
negenduizend mensen in. De lichtinval
van de roosvensters is bijzonder, net als
de klank van het magnifieke orgel dat uit
meer dan zevenduizend pijpen bestaat. In

lle de la Cité met de drukbezochte Notre-Dame kathedraal

de kathedraal worden drie relikwieén van
Christus bewaard, namelijk de doornenkroon,
een splinter van het kruis en één van de
nagels waarmee Jezus gekruisigd werd.
Ook het veertiende-eeuwse wonderbeeld
van Onze-Lieve-Vrouw van Parijs wordt hier
vereerd. Onder de lange rij van bedevaarders
uit het verleden bevindt zich ongetwijfeld
St.-Jean-Baptiste de La Salle. Hij was een
fervent vereerder van Maria. In 1804 werd
Napoleon in dit gebouw door de paus tot
keizer gekroond. De onafgewerkte torens,
waarop een indrukwekkende galerie met
waterspuwers staat, werden wereldberoemd
door het boek “De Klokkenluider van de
Notre-Dame”, in 1831 door Victor Hugo
geschreven. Het plein voor de kathedraal is
voor toeristen een aangename plaats om te
vertoeven. Er is altijd animatie en er worden
vogels uit de hand gevoerd. Ingemetseld in
het wegdek bevindt zich het “point zéro”,
het vertrekpunt van alle kadastermetingen
in Frankrijk.

Munt

Het archief, de bibliotheek en het museum
van het geld is in de Munt ondergebracht.
Van geld gesproken, Parijs is een dure
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stad om te wonen. De prijzen van huur-
en koophuizen binnen de ring zijn absurd
hoog. De meeste gezinnen vertrokken lang
geleden naar de goedkopere buitenwijken
van de stad. Gezinnen met kinderen maken
slechts 18 % van de bevolking uit. In het
centrum wonen vooral alleenstaanden in
de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar
Omdat er zoveel jonge mensen wonen,
gaat het uitgaansleven de hele week door.
De appartementen bestaan uit één of
twee kamers. Thuis ontvangt men wegens
ruimtegebrek geen bezoek. Men spreekt met
bezoekers af in één van de dertienduizend
cafés.

Institute de France

Het Institut de France zetelt in het Collége
des Quatre Nations, tegenover het Louvre.
Dit barokgebouw werd opgericht tussen 1662
en 1688. De werken waren juist voltooid
toen De La Salle naar Parijs verhuisde. Het
nationaal wetenschappelijk instituut werd
opgericht in 1795 en is samengesteld uit vijf,
deels al oudere academies (waaronder de
Académie Francaise uit 1635). Het wordt in
Frankrijk als de hoogst haalbare eer gezien
om lid van één van de academies te zijn.

Louvre

Aan het einde van de twaalfde eeuw
liet koning Philippe August een vesting
aan de Seine bouwen om Parijs tegen de
aanvallen van de Saksen te beschermen. De
naam “Louvre” ontstond uit het Saksische
“Leovar”, wat versterkte woning betekent.
In 1358, kort na de bloedige opstand van
de inwoners van Parijs, verhuisde de koning
van het fle de Cité naar het Louvre. Het
paleis werd vaak verbouwd, tot de Franse
koning Louis XIV in 1682 naar Versailles
verhuisde. In de tijd van Jean-Baptiste de
La Salle stond het Louvre te verkommeren,
al had de koning hier zijn kunstcollectie
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ondergebracht. In 1793 werd die verzameling
voor het publiek opengesteld en sindsdien
bleef de museumfunctie behouden. Het
Louvre herbergt één van de grootste musea
ter wereld en telt zestigduizend vierkante
meter tentoonstellingsruimte. De collectie
omvat driehonderdduizend kunstwerken,
waarvan amper tien procent getoond kan
worden. Tot de bekendste werken behoren
de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci en de
Venus van Milo. Jaarlijks komen ongeveer zes
tot acht miljoen bezoekers langs. Er werken
in het Louvre ruim achttienhonderd mensen
en de jaarlijkse werkingskosten bedragen
ruim negentig miljoen euro.

Musée d’ Orsay

Het Musée d'Orsay is een wereldberoemd
museum dat de geschiedenis van de westerse
kunst tussen 1848 en 1914 bestrijkt, al wordt
er vooral op de Franse kunst gefocust. Het
museum bezit een vermaarde verzameling
impressionistische werken. Ruim twintig jaar
geleden werd het geopend in het voormalige
treinstation van Orsay, een gebouw uit
1900.

Jardin des Tuileries

Tussen de Place de la Concorde en het
Louvre ligt over de lengte van een kilometer
een openbaar park, de Jardin des Tuileries.
Catharina de Médici liet hier in 1563 een
ltaliaanse tuin aanleggen. Het huidige
aanzien dateert uit 1664.

Arc du Carrousel

De vier vergulde paarden bovenop de Arc du
Carrousel werden door Napoleon in Venetié
gestolen. Later werden ze teruggegeven en
door een kopie vervangen.

Palais Bourbon
Het paleis van Bourbon dateert uit 1728
en bevindt zich tegenover de Pont de la
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Concorde. Het paleis werd gebouwd voor
de hertogin van Bourbon (de dochter van
Louis XIV), wat de naam verklaart. Vandaag
is er de Assemblée Nationale gevestigd, in
Nederland te vergelijken met de Tweede
Kamer, in Belgié met de Kamer van Volksver
tegenwoordigers.

Place de la Concorde

De Place de la Concorde is een immens plein
dat in 1779 voltooid werd. In het midden
stond ooit het ruiterstandbeeld van Louis
XV. Dit beeld werd tijdens de revolutie
vernield en vervangen door een guillotine.
Hier stierven o.a. koning Louis XVI, koningin
Marie-Antoinette en Robespierre. Het
huidige aanzicht van het plein dateert uit
1840. In het midden staat een Egyptische
obelisk uit de tempel van Luxor, met
hiéroglyfen die de krijgstochten van farao
Ramses Il voorstetlen.

Rue St.-Honoreé

De Rue St.-Honoré, één van de oudste
straten van Parijs, is gekend voor zijn luxe
modeartikelen. Tijdens de Franse Revolutie
passeerden hier de gevangenen die voor hun
onthoofding naar de Place de la Concorde
gebracht werden. Verderop bevindt zich
het Elysée, destijds het paleis van keizerin
Joséphine. Een andere keizerin, de
bijgelovige Eugénie, liet in deze straat het
huisnummer dertien verwijderen. Het Elysée
is sinds 1873 de residentie van de Franse
president.

Madeleine

De St.-Maria-Magdalenakerk werd in 1814
ter ere van het glorieuze leger van Napoleon
opgericht. Ze heeft de vorm van een Griekse
tempel. Vanaf deze plaats vertrekken de grote
boulevards die halverwege de negentiende
eeuw door Haussmann aangelegd werden.
Die kwamen op de plaats van de oude

stadswallen en lopen in een wijde, meer dan
vier kilometer lange boog tot de Place de la
Bastille. Voor de aanleg van de boulevards
werden tal van volkswijken afgebroken.

Opéra

De Parijse opera werd door architect
Garnier ontworpen. In 1871 was het gebouw
klaar, maar de opening werd vier jaar
uitgesteld ten gevolge van de Frans/Duitse
oorlog. De opera van Parijs is de grootste
ter wereld en heeft een oppervlakte van
elfduizend vierkante meter. Het podium
telt twaalfhonderd vierkante meter en kan
vierhonderdvijftig personen bevatten. De
kroonluchter in de centrale zaal weegt zes
ton en het interieur werd rijk met bladgoud,
fresco’s en marmer versierd. In 1964 werd
het plafond door Marc Chagall beschilderd.
Over de neobarokstijl lopen de meningen
uiteen. Sommigen noemen die potsierlijk
en extravagant. De Opéra is wereldberoemd
omdat de roman “Het spook van de Opera”
zich hier afspeelt.

Place Venddéme

De Place Vendome werd tijdens het leven
van Jean-Baptiste de La Salle aangelegd
en diende als achtergrond voor het
ruiterstandbeeld van de Zonnekoning, Louis
XIV. Tijdens de revolutie werd het vernield.
Ter ere van Napoleon staat sinds 1810 in het
midden een zuil, bedekt met bronzen bas-
reliéfs. Die zijn gegoten uit de twaalfhonderd
kanonnen die tijdens de slag bij Austerlitz
buit gemaakt zijn. Bovenop staat Napoleon,
afgebeeld als de Romeinse keizer Caesar.
De Place Venddme is een strak, achthoekig
plein. In 1849 stierf de componist Chopin in
€én van de huizen.

Champs-Elysées
De Avenue des Champs-Elysées heeft een
lengte van 1880 meter. Het is de meest
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Napoleon’s wereldberoemde Arc de Triomphe markeert het eindpunt van
de Avenue des Champs-Elysées

is Parijs vooral bekend
voor haar parfums en
mode, van eenvoudig
tot haute couture. Op
de Champs-Elysées zijn
enorme filialen van
Benetton, Disney en
Zara. Adidas opende hier
vorig jaar zijn grootste
winkel ter  wereld.
Concurrent Nike bouwde
daar schuin tegenover
zijn grootste zaak binnen
Europa. De komst van
internationale  ketens
als McDonalds zorgde
de afgelopen jaren voor
g4 een verandering in het
# karakter van de avenue.
| Om de banalisering
| tegen te gaan, besloot
het stadsbestuur vorig
jaar om de opening
van een filiaal van de
4 winkelketen H&M te
1| verbieden.

Oorspronkelijk was de

Avenue des Champs-
Elysées een moerassig
gebied. De naam is

afkomstig uit de Griekse

prestigieuze en breedste straat van Parijs.
Met haar bioscopen, cafés, luxueuze winkels
en dure autovitrines is de Champs-Elysées de
belangrijkste winkelstraat van de wereld.
Met een gemiddelde jaarlijkse huur van
meer dan negenduizend euro per vierkante
meter is het ook de op één na duurste straat,
na Fifth Avenue in New York. Vanwege de
hoge huren wonen hier maar weinig mensen.
De bovenverdiepingen worden doorgaans
als kantoorruimte gebruikt. Als winkelstad
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mythologie. De «Elyzese velden» waren
de verblijfplaats van de doden. In 1616
besloot Maria de Médici om de langwerpige
tuin van de Tuileries uit te breiden. Na de
drooglegging werd voor de rijke burgerij
een brede avenue aangelegd, van de Place
de la Concorde tot aan het rondpunt aan
beide zijden geflankeerd door een park.
Tegen het einde van de achttiende eeuw
was de Champs-Elysées een populaire straat
geworden.



In de voetsporen van... St.-Jean-Baptiste de La Salle

Vanwege zijn grootte en zijn ligging ten
opzichte van de Arc de Triomphe is de
Champs-Elysées altijd het toneel geweest
van militaire parades, waaronder de intocht
van de Duitse troepen op 14 juni 1940 en die
van de Amerikanen op 25 augustus 1944. Elk
jaar opnieuw vindt hier op 14 juli de grootste
militaire parade van Europa plaats. Op die
dag herdenkt Frankrijk de bestorming van de
Bastille (op 14 juli 1789), een gebeurtenis
die de Franse Revolutie inluidde. Maar de
Avenue des Champs-Elysées is thans vooral
bekend als de jaarlijkse aankomstplaats
van de Ronde van Frankrijk. De renners
rijden over de Champs-Elysées naar de Arc
de Triomphe. Daar maken ze een bocht van
driehonderdzestig graden. Ze keren terug
langs de Champs-Elysées, over de Place de
la Concorde naar de Quai des Tuileries. Daar
duiken ze de tunnel in onder de Place du
Carrousel (nog véor het Louvre). In de Rue de
Rivoli komen ze bij het vergulde standbeeld
van Jeanne d’Arc weer boven de grond,
waarna ze via de Place de la Concorde naar
de Champs-Elysées sprinten.

Arc de Triomphe

De huidige Place De Gaulle heette Place de
[’Etoile toen Jean-Baptiste de La Salle in
Parijs woonde. Hier ligt een rotonde met
een doorsnede van honderdtwintig meter,
berucht vanwege de verkeerschaos tijdens
de spitsuren. In de vorm van een ster komen
hier twaalf belangrijke straten samen. In
het midden van het verkeersplein staat een
triomfboog van vierenvijftig meter hoogte,
opgericht op initiatief van Napoleon ter ere
van zijn overwinning in de Driekeizersslag.
In 1805 versloeg hij bij Austerlitz in Tsjechié
zowel het Qostenrijkse als het Russische
leger. De Arc de Triomphe is zo enorm groot
dat ooit een vliegtuig erdoor gevlogen is. Hij
is groter dan de boog van keizer Constantijn
in Rome, wat belangrijk voor Napoleon was.

Het is de op één na grootste triomfboog
in de wereld. Alleen in Korea staat een
nog grotere. Op de schilden bovenaan het
monument staan de namen van Napoleons
veldslagen. De bas-reliéfs beelden zijn
overwinningen uit. In 1920 werd bij de Arc
de Triomphe bovendien het graf van de
Onbekende Soldaat geplaatst.

Grand Palais en Petit Palais

De Avenue Winston Churchill is een
panoramische weg met op de achtergrond
de Pont Alexander Il en Les Invalides. Langs
deze weg bevinden zich het Grand Palais
en het Petit Palais, twee neoclassicistische
gebouwen met brede zuilengangen, frontons
en beeldhouwgroepen. Ze werden in 1900 ter
gelegenheid van de wereldtentoonstelling
opgetrokken. Het Grand Palais is een glazen
tentoonstellingshal en heeft een imposante
facade met smeedijzerwerk in Art Nouveau.
In september 2005 werd het gebouw
heropend. Het was twaalf jaar lang gesloten
nadat een gedeelte van het glazen plafond
ingestort was.

Alexander Il brug

Met het bouwen van de prachtig versierde
metalen Pont Alexander Il werd het verbond
tussen Rusland en Frankrijk herdacht. De
brug werd voltooid in 1900 en genoemd
naar de toenmalige tsaar. De binnenstad
van Parijs telt zo’n vijfendertig bruggen
over de Seine. Al eeuwenlang zijn ze een
pleisterplaats voor daklozen.

Les Invalides

Toen Jean-Baptiste de La Salle in Parijs
verbleef, werden in opdracht van Louis XIV
het Hotel des Invalides en de Dome des
Invalides gebouwd. Het Hotel des Invalides
was bestemd voor de opvang van oude of
invalide soldaten, die tot dan toe voor hun
levensonderhoud moesten bedelen. De
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Déme des Invalides werd opgetrokken om
er de leden van de koninklijke familie te
begraven. De voorgevel is een symmetrisch
meesterwerk. De koepel is verguld en eindigt
in een open lantaarn met een lange spits.
De totale hoogte bedraagt 107 meter. Nu
is de Dome een mausoleum voor Napoleon.
Zijn graf bevindt zich in de crypte. Het
testament van de keizer vermeldde dat
hij bij “zijn geliefde volk aan de Seine”
begraven wou worden. In 1840 werden de
stoffelijke resten naar Parijs overgebracht.
Zijn hart en ingewanden werden in een
zilveren vaas apart bewaard, een oud
gebruik bij koninklijke begrafenissen. Het
stoffelijk overschot is door zes kisten en een
rode sarcofaag omsloten.

Champs de Mars

Het Champs de Mars kent zijn huidige
inrichting als park sinds 1928. Het was
oorspronkelijk een militair oefenterrein,
waarop tienduizend manschappen in
slagorde konden opgesteld worden. De
militaire academie werd in 1773 voltooid
en had Napoleon Bonaparte als beroemdste
student. Achter de academie staat het
hoofdkantoor van de UNESCO. Het dateert
uit 1958.
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Eiffeltoren

De Eiffeltoren werd in 1889 ter gelegenheid
van de wereldtentoonstelling en de
honderdste verjaardag van de Franse
Revolutie door architect Gustave Eiffel
ontworpen. Tot aan zijn dood had deze man
een woning in de top van de toren. Bij de
oprichting was de Eiffeltoren met zijn 324
meter het hoogste bouwwerk in Europa.
Nu zijn alleen een paar televisietorens nog
hoger. De toren bestaat uit vijftienduizend
onderdelen en weegt alles samen
zevenduizend driehonderd ton. In totaal
hebben tweehonderdvijftig staalarbeiders
eraan gewerkt en het was opmerkelijk voor
die tijd dat slechts één arbeider tijdens de
werken het leven liet. Om de zeven jaar
wordt het bouwwerk geschilderd en daar
is men dan een volledig jaar mee bezig.
Overigens was de bevolking van Parijs in het
begin helemaal niet blij met de Eiffeltoren.
In hun ogen was het een metalen gedrocht.
Eerst was afgesproken dat men hem na twintig
jaar zou slopen, maar omdat hij te waardevol
voor communicatiedoeleinden bleek, mocht
de Eiffeltoren blijven staan. Vandaag de dag
wordt hij als een architecturaal meesterwerk
beschouwd. Het beroemdste monument van
Parijs is tevens één van de drukst bezochte
bezienswaardigheden van Frankrijk.
Tegenwoordig komen jaarlijks meer dan vijf
en een half miljoen mensen langs, misschien
wordt dit jaar nog de kaap van een kwart
miljard bezoekers overschreden.
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4. Zaterdag 19 juli 2008, Rouen

Bezoek aan de Place St.-Clément, St.-Yon en de St.-Sévérkerk (Rouen)

Programma

08.00u: Ontbijt in het hotel (Rouen)
09.00u: Stadswandeling (Rouen)

12.15u:; Middagmaal in La Walsheim (Rouen)
14.00u:

15.15u: Vrij in St.-Séver (Rouen)

19.00u: Vrij avondmaal

22.00u: Aankomst op de Loswal (Baarle)

In 1705 wou Jean-Baptiste de La Salle uit
Parijs weg. De jaloezie van de schrijfmeesters
en het onbegrip van sommige priesters
maakten de situatie er onhoudbaar. Daarom
reageerde hij positief op het verzoek van
het armenbestuur van de stad Rouen om de
stadsscholen van Rouen en Darnétal over te
nemen. De school van Darnétal zat zonder
schoolmeester sinds het overlijden van
Jean Haudoul in 1704. Hij was een leerling
van Adrien Nyel. In februari 1705 namen
twee broeders die school over. In mei van
datzelfde jaar kwamen eveneens twee
broeders naar Rouen. Zij gaven er tegen
een hongerloontje les in Le Rempart (het
algemeen hospitaal) en in St.-Maclou. Kort
daarna werden nog eens drie broeders voor
de parochiescholen van St.-Godard, St.-Eloi
en St.-Vivien aangetrokken. In 1707 kwam
er meer geld ter beschikking zodat tien in
plaats van vijf broeders in het centrum van
Rouen werkten.

Rouen ligt in Normandié en is de hoofdstad
van het departement Seine-Maritime. De
stad ligt aan de Seine, in vogelvlucht op een
zeventigtal kilometer van het Kanaal. Thans
zijner107.000inwoners, deheleagglomeratie
telt 400.000 mensen. Rouen is een stad
met een lange geschiedenis. De Galliérs
noemden haar “Ratumacos”, de Romeinen
kenden Rouen als “Rotomagus”. In de derde

eeuw werd Rouen een bisschopszetel. In
840 arriveerden Noormannen die de stad
plunderden en in brand staken. Zeventig
jaar later maakten zij van Rouen de
hoofdstad van hun Vikingrijk, “Normandié”.
Tijdens de Honderdjarige Oorlog viel de stad
in handen van de Engelsen. In 1431 werd
Jeanne d’Arc in Rouen op de brandstapel ter
dood gebracht.

Rouen is altijd een belangrijke handelsstad
geweest. Ze lag strategisch langs een
verplichte doorgang tussen het noorden en
het zuiden van het hertogdom Normandié.
Bovendien is de Seine voor zeeschepen
bevaarbaar tot de haven van Rouen. Zo
waren er al vlug sterke commerciéle banden
met Bretagne, Engeland, de Nederlanden,
Spanje en Italié. Later werd Rouen de poort
naar het continent Amerika en richtte de
havenstad zich vooral op Brazili€. Rouen is
de geboorteplaats van ontdekkingsreiziger
Cavalier de la Salle, die in 1682 als eerste
de Mississippi verkende en vervolgens bijna
geheel het noordwesten van Amerika voor
Frankrijk opgeéist heeft. Hij is echter geen
familielid van Jean-Baptiste de La Salle. Nog
in Rouen vond de geleerde Blaise Pascal in
1652 de telmachine uit. Tot de zeventiende
eeuw was Rouen de op één na belangrijkste
stad van het land. Haar uitstraling
verminderde vanaf de achttiende eeuw, al
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werd ze toen een belangrijk faiencecentrum
en al kwamen er grote katoenweverijen op
de linkeroever. In de negentiende eeuw was
Rouen de bakermat van het impressionisme.
Van 1892 tot 1894 huurde Claude Monet
een kamer tegenover de kathedraal.
Hij schilderde dit imposante gebouw op
verschillende tijdstippen van de dag, om
zo de grote kleurverschillen weer te geven
die door de lichtinval ontstonden. Deze

schilderijenreeks wordt als een hoogtepunt
van het impressionisme beschouwd.

» Place du Vieux Marché

Het centrum van Rouen telt het grootste
aantal vakwerkhuizen in  Normandié,
ongeveer tweeduizend. Op de Oude Markt
zijn de grondvesten van de St.-Salvatorkerk
blootgelegd. Deze kerk uit de vijftiende eeuw
werd vernield tijdens de Franse Revolutie.
Rond 1833 werd de ruine volledig afgebroken.
Uit deze kerk kwam het kruisbeeld dat
Jeanne d’Arc werd voorgehouden bij haar
terechtstelling. Het standbeeld van Jeanne
d’Arc dateert uit 1926. Bij het witte kruis op
de Oude Markt werd zij op de brandstapel
— terechtgesteld. Er zijn restanten
zichtbaar van het stenen schavot en de
schandpaal waaraan de veroordeelden
te kijk gezet werden.

Jeanne d’Arc werd op 6 januari 1412

| in Domrémy (Lotharingen) geboren.

Ze is de nationale heldin van Frankrijk
en haar bijnaam luidt “de maagd van
Orléans” (la Pucelle). De Honderdjarige
Oorlog was bezig en Engeland hield met
behulp van Bourgondié het noorden van
Frankrijk bezet. De demente koning
Karel VI was pas gestorven en de
| troonopvolger was te lui om het land
te verdedigen. De Engelse bezetter
eiste de Franse kroon voor zich op.
De diepreligieuze tiener Jeanne d’Arc
beweerde de stem van God te horen die
% zei dat het land bevrijd moest worden.
4 In 1429 zocht zij de troonopvolger op.
l Jeanne was voor deze reis gekleed
als een man, ter bescherming tegen
onkuise benaderingen. Zij overtuigde
de jonge Karel ervan om een poging
te ondernemen om het Engelse
beleg van Orléans te doorbreken.
Gekleed in een harnas wist Jeanne
d’Arc de gedemoraliseerde Franse
troepen nieuw vertrouwen te geven.
De Engelsen werden gedwongen het

Terechtstelling van Jeanne d’Arc op de
Oude Markt van Rouen (30 mei 1431)
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beleg op te geven en het succes van het
zeventienjarige meisje dat met behulp van
God de Engelse bezetter versloeg, sprak
in heel het land tot de verbeelding. Reims
werd veroverd, waarna de troonopvolger in
de kathedraal tot koning Karel VIl gekroond
werd. Daarna bleven de militaire successen
uit omdat de nieuwe koning onvoldoende
middelen ter beschikking stelde. Een aanval
op Parijs mislukte en in 1430 werd Jeanne
d’Arc in Compiégne door Bourgondiérs
gevangen genomen. Ze verkochten haar aan
de Engelsen, die erop gebrand waren om
haar als heks en ketter neer te zetten, om
op die manier het koningschap van Karel VII
te ontkrachten.

Jeanne werd in Rouen voor de kerkelijke

rechtbank gebracht. Zij werd o.a.
beschuldigd van het weglopen uit
het ouderlijke huis, het dragen van

mannenkleren en het ontkennen van de
kerkelijke autoriteit door het rechtstreekse
contact met God. Het boerenmeisje
moest zonder rechtsbijstand ingewikkelde
theologische vragen beantwoorden. Na
folterbedreigingen trok ze haar verklaring
over het horen van de stemmen in, waarna
ze tot een levenslange gevangenisstraf
veroordeeld werd. De Engelsen waren niet
tevreden met het vonnis en wisten haar
met een list ertoe te bewegen om opnieuw
mannenkleren te dragen. Zij werd namelijk
opgesloten in een mannengevangenis en de
bewakers legden slechts mannenkleren voor
haar klaar. Het proces werd heropend en de
rechters constateerden dat Jeanne opnieuw
in overtreding was. Daarop verklaarden
zij haar tot ketter, een misdrijf dat tot de
brandstapel leidde. Op 30 mei 1431 werd
Jeanne d’Arc op de Oude Markt van Rouen
terechtgesteld. Na haar overlijden werd het
vuur gedoofd om de omstanders te tonen
dat Jeanne wel degelijk een vrouw was.

Daarna werd het vuur weer aangestoken,
maar omstanders beweerden dat haar hart
niet verbrandde. Het werd door de beul met
de assen in de Seine geworpen opdat geen
relieken bewaard zouden blijven.

De moeder van Jeanne verkreeg in 1450 een
herziening van het proces. Zes jaar later werd
de veroordeling door de paus vernietigd.
In 1909 werd Jeanne zalig verklaard, in
1920 volgde de heiligverklaring. Jeanne
d’Arc is in Frankrijk een politiek symbool
dat door uiteenlopende groeperingen voor
eigen doeleinden gebruikt wordt. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog symboliseerde
zij zowel het collaborerend regime als het
Franse verzet. In de hedendaagse politiek
benadrukt links haar eenvoudige komaf
en claimt de rechts-nationalistische partij
Jeanne d’Arc als beschermster van het land
tegen buitenlandse invloeden.

Op de Oude Markt van Rouen werd in 1979
een parochiekerk ter ere van Jeanne d’Arc
voltooid. Van buiten rijst het gebouw als
een brandstapelvlam op. Het schubbendak
verwijst naar de zee. Het gewelf van het
kerkschip is bekleed met Scandinavische
houtlamellen en kreeg de vorm van
een omgekeerde boot. Het schip staat
traditioneel voor de Kerk van Christus. Deze
moderne kerk contrasteert met het oude
plein en zijn vakwerkhuizen. De meningen
hierover zijn sterk verdeeld.

» Rue du Gros-Horloge
De Rue du Gros-Horloge herinnert aan het

oude Rouen. De vakwerkhuizen dateren uit
de dertiende tot de zeventiende eeuw. Sinds
de middeleeuwen is hier een handelsstraat.
De zetel van de gemeentelijke macht was
er tot de negentiende eeuw gevestigd. Het
Gros-Horloge, een middeleeuws uurwerk
dat boven de straat hangt, is het bekendste
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monument van Rouen. Het dateert uit 1389
en symboliseert de macht van de stad.
Alleen het uurwerk van de kathedraal van
Salisbury in Engeland is (drie jaar) ouder.
Eind 2006 werd de restauratie voltooid.
Het Gros-Horloge hing eerst in het belfort.
Dat is een eenvoudige toren, eveneens
uit 1389, bekroond met een koepel uit de
achttiende eeuw. De gotische beiaard met
o.a. twee dertiende-eeuwse alarmklokken
en het mechanisme van het uurwerk
bevinden zich nog steeds in het belfort. Een
indrukwekkende renaissanceboog uit 1527
overspant de straat en verbindt het belfort
met het oude stadhuis. Aan weerszijden van
deze arcade bevindt zich een rijk vergulde
wijzerplaat met slechts één wijzer voor de
tijd, een typisch middeleeuws kenmerk. Het
schaap op de wijzer is een afbeelding van
het Lam Gods, dat in het wapenschild van
Rouen staat. Boven de wijzerplaat bemerken
we de stand van de maan. Eronder verschijnt
de dag van de week, uitgebeeld door de
corresponderende planeet. De onderkant
van het gewelf toont de goede herder met
zijn schapen, tevens een verwijzing naar
de tijd toen Rouen een lakenstad was. De
vertaling van de Latijnse tekst luidt: «Hij
geeft zijn leven voor zijn schapen».

» Justitiepaleis
Het justitiepaleis is in het oude parlement

van Normandié gevestigd. De parlementszaal
bevindt zich in het centrale deel. Onder de
binnenplaats bevindt zich een Romaans
gebouw, één van de oudste joodse
monumenten in Frankrijk. Het justitiepaleis
werd recent gerestaureerd en is één van de
mooiste en grootste burgerlijke gebouwen
uit de beginperiode van de renaissance
(1499-1526). Hoe hoger je kijkt, hoe
meer versieringen je ziet: gebeitelde
stenen vermengd met pinakels, torentjes,
steunbogen, puntgevels, dakvensters en
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rijkversierde balustrades. In heel Frankrijk
zijn er maar twee grote gebouwen uit die
tijd bewaard gebleven. Het andere staat in
Bourges.

» Bureau des Finances

In één van de oudste renaissancegebouwen is
thans de toeristische dienst gehuisvest. Het
pand dateert uit het begin van de zestiende
eeuw.

» Kathedraal van Notre Dame

Net als Reims en Parijs heeft Rouen een
belangrijke Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.
Die dateert uit de twaalfde eeuw, maar
werd pas in de negentiende eeuw voltooid.
De lange bouwtijd verklaart de verschillen
in stijlkenmerken. De gotische gevel werd
meermaals door Claude Monet geschilderd.
De toren van St.-Romain (links) dateert uit
de twaalfde eeuw en is nog gedeeltelijk
Romaans. Het is de oudste van de twee
westentorens. De rechtertoren uit 1508 is
flamboyant gotisch. Hij wordt de botertoren
genoemd omdat de bouw ervan grotendeels
met aalmoezen ter dispensatie van het
botergebruik tijdens de vasten gefinancierd
werd. De vieringtoren of lantaarntoren is
een typisch element van de Normandische
bouwkunst. De gietijzeren spits, bijgenaamd
de «Spichtige Toren», is met 151 meter
de hoogste klokkentoren van Frankrijk.
Binnenin de kathedraal vallen de dikke zuilen
en het verticale effect op. De kathedraal
telt maar liefst vier verdiepingen: bogen,
schijntribunes, rondganggalerij en ramen.
Het glas in lood dateert uit de dertiende
tot de zestiende eeuw, maar veel glasramen
zijn door bombardementen vernield en door
nieuwe vervangen. In de kapel van de H.
Maagd staan mooie grafmonumenten uit de
zestiende eeuw. De hertogen van Normandié,
waaronder de Vikinghoofdman Rollon en
de Engelse koning Richard Leeuwenhart,
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liggen begraven in de omgang achter het
koor. De zijbeuken zijn zo hoog omdat
hier middelhoge tribunes voorzien waren.
Daarvan getuigen de curieuze steunpilaren
die niet afgewerkt zijn. De veertiende-
eeuwse trap in het linkertransept leidt naar
de bibliotheek. Het roosvenster erboven
dateert uit dezelfde eeuw. Bij het verlaten
van de kerk bemerken we op het binnenplein
de aanzet van twee onvoltooide torens.

» Aartsbisschoppelijk Paleis
De gevel aan het noordenplein is achttiende-

eeuws, de rest van het aartsbisschoppelijk
paleis dateert uit de vijftiende eeuw.
Middeleeuwse karren hebben hun sporen op
de muur aan de Rue Saint-Romain nagelaten.
In 1431 werd in dit gebouw het proces tegen
Jeanne d’Arc gevoerd. Hier werd haar
doodvonnis geveld en vijfentwintig jaar later
werd zij op dezelfde plaats gerehabiliteerd.
Jacques-Nicolas Colbert was aartsbisschop
van Rouen van 1691 tot 1707. Als zoon
van eerste minister Colbert was hij een
invloedrijk man. In 1705 ondersteunde hij
het verzoek van het armenbestuur van de
stad Rouen waarin Jean-Baptiste de La Salle
gevraagd werd om de scholen van Rouen en
Darnétal over te nemen.
De St.-Maclouschool f§
van de broeders kwam ||
onder de persoonlijke |
bescherming van de [E.
aartsbisschop. Hij kwam
die parochieschool zelf
inspecteren. Datzelfde
jaar stond monseigneur
Colbert  achter het
verlangen van de
handelaars om op het
landgoed St.-Yon een
pensionaat voor hun
kinderen op te richten.

Bisschoppelijk paleis (rechts)
met op de achtergrond de
kerk van St.-Maclou |

Van 1708 tot 1719 leidde Claude Maur
d’Aubigné het aartsbisdom. Na lasterlijke
aantijgingen kreeg De La Salle kort voor
zijn overlijden van deze aartsbisschop het
verbod om biecht te horen.

» Kapel en klooster van_de zusters

benedictinessen in de rue Bourg-1’Abbé
Rouen is voor ons niet alleen de stad waar

Jean-Baptiste de La Salle gewerkt heeft en
gestorven is. Het is ook de plaats waar de
beslissende initiatieven ontkiemden die hem
tot de stichting van zijn congregatie deden
besluiten. Wat zich in Rouen afspeelde,
was beslissend voor het ontluiken van zijn
levenswerk. Drie inwoners van Rouen waren
daarvoor verantwoordelijk: Nicolas Barré,
Jeanne Maillefer en Adrien Nyel. Zij zorgden
ervoor dat Jean-Baptiste de La Salle zijn
leven ten dienste van de arme kinderen
ging stellen. Het liefdadigheidswerk van

Nicolas Barré inspireerde in Reims kanunnik
Nicolas Roland, mentor van Jean-Baptiste
de La Salle. Laatstgenoemde kreeg in het
testament van Roland de opdracht om bij
problemen steeds bij pater Barré ten rade
gaan. Nicolas Barré adviseerde Jean-Baptiste
de La Salle om alles op te geven wat de
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aandacht van Gods glorie kon afleiden: zijn
kapitaal en zijn vast inkomen als kanunnik.
In antwoord op de ernstige vermaningen van
zijn vrienden en familieleden, antwoordde
De La Salle: “lIk moet Gods werk doen en
als het slecht uitdraait, dan moeten wij
maar bedelen.” Dit grote vertrouwen in de
Goddelijke Voorzienigheid is nog altijd het
fundament van zijn congregatie.

Nicolas Barré werd in 1621 in Amiens
geboren. Na briljante studies besliste hij om
op 19-jarige leeftijd in Parijs toe te treden
tot de Miniemenorde, opgericht door St.-
Franciscus van Paola. Miniemenbroeders
droegen een habijt van ruwe zwarte wol
met een dun zwart koordje als ceintuur.
Ze leefden volgens een strenge gelofte van
armoede, aten geen vlees en legden zich
zware boetedoeningen op. In 1645 werd
Barré tot priester gewijd en de volgende
tien jaar was hij theologieprofessor en
bibliothecaris in Parijs. In 1655 ging zijn
gezondheid zienderogen achteruit. Volledig
uitgeput werd hij naar het klooster in
Amiens gestuurd, waar hij herstelde. In
1659 werd hij naar Rouen gezonden, waar
hij 17 jaar overste was. Het klooster in de
Rue Bourg l’Abbé werd opgericht in 1611, de
kloosterkerk dateert van 1624.

In Rouen werd Nicolas Barré geraakt door de
miserie in de volkswijken. Het merendeel
van de kinderen werd in de steek gelaten
en kon niet lezen of schrijven. De meisjes
werkten vanaf hun kinderjaren, bedelden,
gingen stelen of kwamen in de prostitutie
terecht. Barré wou ten strijde te trekken
tegen de wortels van het kwaad, namelijk het
ontbreken van enige vorming. Hij stichtte in
Sotteville en Rouen kosteloze meisjesscholen
en verzamelde vrijwilligsters om les te
geven rondom zich. In 1669 verenigden ze
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zich in een lekencongregatie, financieel
ondersteund door Jeanne Maillefer. In 1675
keerde Barré naar Parijs terug om zijn
levenswerk daar verder te zetten. Hij stierf
op 31 mei 1686. Meer dan drie eeuwen later,
op 7 maart 1999, werd Nicolas Barré in Rome
zalig verklaard.

Jeanne Maillefer woonde nabij de St.-
Nicaisekerk. Deze is zichtbaar vanuit de
achtertuin van het klooster. Jeanne was
afkomstig van Reims en haar echtgenoot,
de lakenkoopman Pons Maillefer, was een
ver familielid van Jean-Baptiste de La Salle.
Zij woonden in Rouen, waar haar man tot
Meester aan de Rekenkamer benoemd was.
Na een onverwachte kentering ging zij haar
leven volledig aan de liefdadigheid wijden.
Zij interesseerde zich in het bijzonder voor
de initiatieven van Nicolas Barré. Madame
Maillefer (+1693) wou in Reims kosteloze
meisjesscholen oprichten. Maar omdat die
er al waren, werd geopteerd voor gratis
onderwijs voor jongens. Zij plukte Adrien
Nyel, een volgeling van Nicolas Barré,
weg uit de weesschool en stuurde hem
met de noodzakelijke fondsen naar haar
geboortestad. Vervolgens schreef zij een
brief aan Jean-Baptiste de La Salle om de
komst van Nyel te melden. Zij vroeg hem om
de schoolmeester goed te ontvangen.

Adrien Nyel was afkomstig uit Laon en sinds
1659 als regent van weeskinderen in het
algemeen ziekenhuis van Rouen werkzaam.
In 1661 werd hij door het bureau van de
armenzorg aangesteld om onderwijs in
de jongensscholen van het weeshuis, St.-
Maclou, St.-Godard, St.-Eloi en St.-Vivien
te verstrekken. De hoofdzetel van deze vijf
scholen was in het algemeen ziekenhuis Le
Rempart gevestigd. Nyel wist van aanpakken,
dat had hij al bewezen.
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Tijdens de Franse Revolutie werden de
miniemenbroeders verdreven. Het glasraam
in de voorgevel van de kerk dateert nog
uit hun tijd. Bovenaan lezen we de letters
CHA, afkorting van hun devies: charitas.
In 1802 hebben karmelietessen zich in het
verlaten klooster gevestigd. In 1823 ruimden
zij plaats voor benedictinessen. De roeping
van deze slotzusters is de eeuwigdurende
aanbidding van het H. Sacrament. Hun leven
bestaat uit het aanwezig zijn voor mekaar en
het onderhouden van de kerkdiensten, o.a.
het gezamenlijk gezongen gebed, meditaties
over Gods Woord en de verering van het H.
Sacrament. De priorij in Rouen was in 1663
door Catherine de Bar (“mere Mecthilde”)
gesticht. In het begin van de twintigste
eeuw ontsnapte het klooster aan de sluiting
omdat de orde volledig contemplatief
(beschouwend) was. De zusters waren niet
actief in het parochieleven, gaven geen
les en verzorgden geen zieken. In Rouen
was dit de enige kloosterorde die bleef
bestaan. Maar ten tijde van die antiklerikale
maatregelen weken Benedictinessen van
Rouen naar Breda uit, waar de priorij
Manna Absconditum opgericht werd. Van
hieruit werden o.a. vestigingen in Baarle-
Nassau, Heesch, Valkenburg en Oeganda
geinitieerd. In 1989 werd het klooster aan
de Rector v.d. Broekstraat in Baarle door
de benedictinessen van Breda betrokken.
Zij verbleven er tien jaar. Het gebouw werd
kort geleden afgebroken om plaats te maken
voor het nieuwe appartementenblok “Le
Monastére’, een naam die naar het korte
verblijf van de zusters benedictinessen in
Baarle verwijst.

In Rouen creéerden de overgebleven
benedictinessen in 1937 een succesvol
artisanaal madeleine- koekje dat de naam
Magdala kreeg. De reglementering van
de voedingswaren werd alsmaar strikter,

waardoor de productie onlangs stopgezet
werd. Normaal is alleen de kapel voor
bezoekers geopend. Zeer uitzonderlijk
bezoeken wij de kloostertuin, een serene
plaats die met bomen versierd is. In de
refter worden wij door de zusters op koffie
getrakteerd. Daar staat nog een preekstoel
die door pater Barré gebruikt is en een
standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw, patrones
van de orde.

» Abdijkerk van St.-Quen

St.-Ouen was de moederabdij van de
machtige benedictijnenkloosters van
Normandié. De abdijkerk is één van de
zuiverste gotische kerken van Frankrijk
dankzij de korte bouwgeschiedenis. De bouw
startte in 1318 en werd in de vijftiende eeuw
voltooid. Met haar honderdvierendertig
meter lengte is de abdijkerk nog vier meter
langer dan de Notre-Dame van Parijs. Door
zijn omvang wordt de abdijkerk vaak verward
met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van
Rouen. De centrale toren heeft als bijnaam
“de hertogskroon van Normandié”. De kerk
bezit vierentwintig originele glasramen,
die voor een betoverend lichtspel zorgen.
Binnen kwamen culturele manifestaties de
eredienst vervangen. Buiten staat achter het
koor een beeld van Rollon, Vikinghoofdman
en stichter van het hertogdom Normandié
(911). Op het vroegere kerkhof achter de
abdijkerk werden de bekentenis en de
veroordeling van Jeanne d’Arc aan het talrijk
opgekomen publiek voorgelezen. Zijzelf was
daarbij aanwezig. Na de Revolutie vestigde
het stadsbestuur zich in de slaapruimten van
de monniken. De classicistische (achttiende-
eeuwse) achtergevel van het klooster is
bewaard gebleven. Vaor het stadhuis staat
een bronzen ruiterbeeld van Napoleon.
Het werd gegoten van tijdens de slag bij
Austerlitz buitgemaakte kanonnen. In het
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stadhuis staat een beeld van Jeanne d’Arc en
is er een mooie eretrap.

» St.-Vivienkerk

Niets in deze omgeving rest nog van de
gebouwen waar de broeders tussen 1705
en 1708 verbleven. De weesschool van het
algemeen hospitaal en de parochieschool
van St.-Vivien zijn verdwenen.

» Nationaal Museum van de Opvoeding
Het riviertje Robec stroomt hier door de

straat. Het werd destijds aangewend voor
de textielnijverheid. Lange tijd maakte
de vervuilde Robec een ongezonde buurt
van de dichtbevolkte St.-Maclouwijk. Het
vakwerkhuis “De Vier Heemskinderen”
dateert van 1475. De naam verwijst naar
een middeleeuwse ridderroman waarin vier
prinsen al de door Karel de Grote opgelegde
proeven kunnen uitvoeren dankzij hun

onoverwinnelijke en magische paard, het

[13

ros beiaard”. De Vier Heemskinderen
huisvest het Nationaal Museum van de
Opvoeding. De geschiedenis van het kind
en zijn opvoeding sinds de zestiende eeuw
worden er voorgesteld door middel van
schilderijen,  prenten, schoolschriften,
kinderboeken, speelgoed, schoolbanken en
ander pedagogisch materiaal. Het museum
bezit een enorme collectie, maar liefst
zevenhonderdduizend stuks.

» Atrium van St.-Maclou
Het atrium of de binnenkoer van St.-Maclou
is een uniek bewaard gebleven monument.
In heel de wereld is er geen tweede. Als
vroeger massagraf, omringd door een
ossuarium of knekelhuis, is het plein het
decor van macabere middeleeuwse dansen.
De geschiedenis van deze mysterieuze
plaats voert ons terug naar 1348. Door de
Zwarte Pest kwam dat jaar een derde van
de bevolking om het leven. Een nieuwe
parochiale begraafplaats werd
| aangelegd. Tussen 1526 en 1533
werden drie galerijen rond het
kerkhof gebouwd. Die deden als
) knekelhuis dienst. Aanleiding
R was een nieuwe pestgolf in
1521 en 1522. De traditionele
| begrafenisgebruiken veran-
| derden  hierdoor.  Voortaan
J4 werden de doden in een
eenvoudige lijkwade gewikkeld
enineenmassagrafinhetmidden
van het atrium geworpen.
Het ontbindingsproces werd
versneld door het gebruik
i van ongebluste kalk, waarna
de beenderen  opgegraven
en boven de galerijen in de
smalle ruimte tussen het
plafond en het dak bewaard
| werden. Nabij de huidige
| ingang kan men achter glas

| Hier werd door de Broeders van de
.| Christelijke Scholen lesgegeven
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een gemummificeerde kat bekijken. Deze
werd in een muur teruggevonden. Er hangt
ook een draagbalk van een klokje, een
herinnering aan de vroegere bestemming
van het gebouw. De zuidvleugel dateert
namelijk uit de zeventiende eeuw en werd
voor het basisonderwijs van arme jongens
uit de St.-Maclouparochie gebouwd. In de
tijd van Adrien Nyel waren er twee klassen
in ondergebracht. De broeders namen
de leiding over en gaven hier gedurende
twee eeuwen les (van 1705 tot 1907, met
een onderbreking tussen 1792 en 1819).
Beneden werd lesgegeven en boven waren
er kamers voor de broeders. Men vertelt dat
de aartsbisschop en de voorzitter van het
parlement deze school zelf inspecteerden,
een gebeurtenis die veel indruk heeft
gemaakt. De school stond onder hun
persoonlijke bescherming.

De drie open galerijen werden tussen 1745 en
1749 tot klaslokalen verbouwd. Ze kregen een
voorgevel en een verdieping. De leerlingen
hadden nog altijd geen speelplaats, maar
de klassen waren licht en goed doordacht.
In 1781 verhuisde het kerkhof naar een plek
buiten de stad. In 1862 werd het atrium als
een monument beschermd en sinds 1940 is er
de regionale kunstschool gevestigd. Die telt
momenteel zo’n 180 leerlingen.

De houtsculpturen van het ossuarium zijn
bewaard gebleven en ademen een macabere
sfeer uit. We bemerken beenderen (schedel,

kaakbeen, dijbeen en rib), liturgische
begrafenissymbolen (stola, missaal, kruis,
kaars, wijwatervat, ciborie en klok),

passiewerktuigen (spijker en geselroede)
en werktuigen van de doodgraver (kist,
houweel en spade). Dit begrafenisdecor
diende als achtergrond voor de zogenaamde
dodendansen, die op de zuilen van de
oostelijke en westelijke galerij stonden

afgebeeld. Jammer genoeg zijn ze niet
bewaard gebleven. In 1562 werden ze door
protestantse beeldenstormers vernield. Het
fenomeen van de dodendansen ontstond als
een psychologische schok, veroorzaakt door
de alomtegenwoordige dood. De Zwarte
Pest en andere epidemieén hebben hele
generaties weggemaaid. Het betreft een
sociale satire, een soort processie waarbij
de doden (ontvleesd en gekleed in een
lijkwade) de levenden ten dans uitnodigen.
De dode maakt gebaren en huppelt rond,
terwijl de levende van de schrik aan de
grond genageld staat. Aan de oostelijke
galerij werden de geestelijke machthebbers
uitgebeeld volgens hun sociale rangorde. De
paus opende de stoet. Alleen het laatste
koppel is nog een beetje herkenbaar: de
dood en de kartuizermonnik. De westelijke
galerij was voor de wereldlijke macht
bestemd, met de keizer en de koning op
kop. Het lijkt wel: “Koning, keizer, admiraal,
sterven doen ze allemaal.”

» Kerk St.-Maclou

Op de plaats van een kapel uit de tiende eeuw
verrees een laatgotisch kunstjuweel, de St.-
Macloukerk (ca. 1425 tot de zestiende eeuw).
De houten deuren van het portaal met de
vijf portieken bevatten buitengewoon mooie
houtsculpturen uit de renaissance (1552).
Links van de kerk bevindt zich een mooie
renaissancefontein.Tijdens de Revolutie
was de St.-Macloukerk een wapenfabriek. In
1944 hebben zware bombardementen grote
verwoestingen aangericht. Pas in 1965 werd
de kerk opnieuw geopend. De restauratie
van het koor was pas in 1980 voltooid.

» St.-Clementplein

Namens de stad werd een indrukwekkend
bronzen beeld van de beroemde
beeldhouwer Falguiére aan de Broeders
van de Christelijke Scholen aangeboden.
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Op 2 juni 1875 werd het plechtig ingewijd.
Bij de inhuldiging hoorde een optocht van
vijftienduizend personen, waaronder veel
oud-leerlingen. Langs de weg stonden naar
schatting zo’n honderdduizend mensen. De
eerste tien jaar stond het standbeeld op
het St.-Séverplein, daarna verhuisde het
naar het St.-Clementplein, aan de rand
van het landgoed St.-Yon. Het monument
is bijna vier meter hoog en beeldt Jean-
Baptiste de La Salle uit, geflankeerd door
een luisterende leerling en één die leest.
De bas-reliéfs stellen twee scénes uit het
leven van De La Salle voor: het verdelen
van de goederen onder de armen van Reims
en de ontvangst van jonge leren en koning
Jacobus Il in Parijs. Het fonteinbekken bevat
het wapenschild van de familie De La Salle
(drie gebroken balken) en het insigne van de
Broeders van de Christelijke Scholen (een
stralende ster).

» Landgoed St.-Yon
In augustus 1705 verhuisde Jean-Baptiste de

La Salle het noviciaat van Parijs naar Rouen,
waar hij van de markiezin van Louvois het
landgoed St.-Yon huurde. Korte tijd later
slaagde hij erin om het negen hectare grote
domein met het woonhuis aan te kopen. Het
landgoed lag in de parochie Saint-Séver, een
voorstad op de linkeroever van Rouen. Het
was driehoekig van vorm en wordt thans
omsloten door de Rue St.-Julien, Rue des
Murs St.-Yon en Boulevard de |'Europe.
St.-Yon betekende vijftien jaren van harde
labeur, de publicatie van geschriften, een
uitvoerige correspondentie, stoutmoedige
initiatieven en een beslissende versterking
van de congregatie. Met de steun van
monseigneur Colbert, aartsbisschop van
Rouen en van Camus de Pontcarré, eerste
voorzitter aan het parlement van Normandié,
beantwoordde hij al vlug aan het verlangen
van de handelaars van Rouen. In oktober 1705
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opende hij een nieuwe onderwijsrichting die
men “modern middelbaar onderwijs” ging
definiéren. Het was een betalend pensionaat
met een beroeps- en een handelsopleiding. In
1706 werd vervolgens een parochieschooltje
geopend naast de St.-Séverkerk. En op
verzoek van het parlement kwam er in St.-
Yon een afdeling voor losbandige jongeren.
Dat was een tuchtschool voor adolescenten
en jongvolwassenen die van overheidswege
aan de broeders werden toevertrouwd en op
deze manier aan de gevangenis ontsnapten.

Jean-Baptiste de La Salle bleef niet van
moeilijkheden gespaard. Wanneer in 1709
Frankrijk door een hongersnood geteisterd
werd, vond hij met zijn noviciaat onderdak
in Parijs. Zijn hele leven was bovendien door
tegenwerking en laster getekend. Jansenisten
trachtten hem te bekladden, broeders
haakten af, er kwamen verdachtmakingen
en er volgde een proces rond vermeende
afpersing. In 1712 voelde Jean-Baptiste
zich onvoldoende door zijn medebroeders
gesteund en vertrok hij naar het zuiden
van Frankrijk, waar hij achtereenvolgens
in Marseille, Sainte-Baume, Mende en
Grenoble verbleef. Stilaan kwam hij tot rust,
waarna hij in naam van de gehoorzaamheid
door enkele verantwoordelijken onder de
broeders teruggeroepen werd. Slechts na
lang aandringen keerde De La Salle in 1714
naar Rouen terug om opnieuw de leiding
van het instituut op zich te nemen. St.-
Yon werd de hoofdzetel van de congregatie
en het noviciaat van Parijs kwam opnieuw
naar Rouen. De laatste jaren van zijn leven
zou Jean-Baptiste de La Salle in St.-Yon
verblijven, waar hij zich in het noviciaat
terugtrok. In 1716 lag hij tien maanden ziek
in bed, waarna hij zijn functies neerlegde.
Op 18 mei 1717 vond in St.-Yon het eerste
algemeen kapittel plaats. Op uitdrukkelijk
verzoek van de stichter kozen de broeders
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nog tijdens zijn leven een opvolger om de
congregatie te besturen. De keuze viel op
broeder Barthélémy. Daarmee was de cirkel
rond. Voor het eerst sinds de ontmoeting met
Adrien Nyel in 1679, was Jean-Baptiste de La
Salle volledig gelijk aan zijn medebroeders.
Hij deelde met hen de last van de arbeid en
hij gehoorzaamde aan dezelfde overste. Zo
herschreef hij op diens verzoek de regels van
de congregatie.

Overste of geen overste, de problemen
bleven hem achtervolgen. Alhoewel het
in 1719 duidelijk was dat het levenseinde
nabij kwam, verbood de aartsbisschop
hem na nieuwe lasterlijke aantijgingen
om de biecht van zijn medebroeders te
horen. Dat gebeurde drie dagen voor zijn
overlijden en de broeders brachten hem van
deze beslissing niet meer op de hoogte. Op
Witte Donderdag zegende Jean-Baptiste de
broeders die aan zijn ziekenbed verzameld
waren en hij sprak hen een laatste keer toe.
Na een zwaar en ascetisch leven waarin de
medemens op de eerste plaats kwam, stierf
Jean-Baptiste de La Salle in de ochtenduren
van Goede Vrijdag, op 7 april 1719.

In 1734 bouwden de broeders een kapel om
de stoffelijke resten van hun stichter in St.-
Yon te vereren. Lange tijd werd daartoe
met de St.-Séverparochie een heuse strijd
gevoerd. De eenvoudige kapel van het H.
Kind Jezus kreeg een fraaie classicistische
voorgevel. Het hek werd door de broeders
en hun leerlingen gesmeed. Later zou de
kapel door een betonnen zoldering in twee
niveaus verdeeld worden. Op het gelijkvloers
kwam een schoolrestaurant, boven een
recreatiezaal.

In 1792 werden de goederen van de broeders
door de Staat aangeslagen. St.-Yon werd
gesloten, de congregatie opgeheven en het

graf van Jean-BaptistedelaSallegeschonden.
Eerst werd St.-Yon een gevangenis, later
een psychiatrische inrichting. Tegen het
einde van de negentiende eeuw werden
de gebouwen gerenoveerd voor de komst
van een normaalschool. De rest van het
domein werd verkaveld om de Boulevard
de U'Europe aan te leggen en om nieuwe
scholen op te richten. Thans zijn er een
kleuterschool, een lagere en een middelbare
school gevestigd. Viak voor de kapel van St.-
Yon herinnert een plakkaat aan de vroegere
hoofdzetel van de congregatie. Het bord
werd in 1951 geplaatst bij de viering van de
driehonderdste verjaardag van de geboorte
van Jean-Baptiste de La Salle. De gebouwen
van de normaalschool zijn staatseigendom en
staan te verkommeren, ook al werden ze in
1875 ingeschreven op de monumentenlijst.
Omwille van veiligheidsredenen zijn ze
niet meer toegankelijk. Bovendien dateren
nog slechts de kelders en het ondergrondse
cachot van de tuchtschool uit de tijd van De
La Salle.

» St.-Séver

De St.-Sévérparochie werd in 990 opgericht
en is dus ongeveer even oud als de St.-
Remigiusparochie van Baarle. Ooit was
hier veel keramieknijverheid gevestigd,
één van de belangrijkste industrieén van
Rouen. Omwille van het brandgevaar
woonden de pottenbakkers ver van het oude
stadscentrum verwijderd. in de achttiende
eeuw was de schaars bevolkte parochie even
arm als haar inwoners. De toenmalige St.-
Séverkerk dateerde van 1538 en werd het
lelijkste monument van Rouen genoemd.
In 1860 werd de kerk vervangen door een
groter en mooier gebouw. Naast de kerk
bevond zich een schooltje waar de broeders
lesgaven. Elke zondag kwamen de broeders,
de novicen en de kostgangers naar de
hoogmis in de St.-Séverkerk. Daags na zijn
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overlijden werd Jean-Baptiste de La Salle
er begraven. Deze gebeurtenis werd door
biograaf Blain als volgt beschreven: “De
stichter werd op 8 april 1719 zonder praal
in de St.-Suzannekapel van de St.-Séverkerk
begraven. Dat gebeurde op Stille Zaterdag,
na twaalf uur en in aanwezigheid van een
grote menigte.”

In de kerk bevinden zich kunstwerken die
afkomstig zijn van St.-Yon. Zij werden hier
in veiligheid gebracht tijdens de Franse
Revolutie. In de Lourdeskapel (de eerste
kapel van het linkertransept) bevindt zich
een mooi altaar met een retabel uit 1744.
In de vroegere St.-Suzannekapel (de tweede
kapel van het linkertransept en nu toegewijd
aan meerdere heiligen), staat St.-Yon op een
schilderij uit 1745 afgebeeld. In de kapel
van Jeanne d’Arc daar recht tegenover (in
de tweede kapel van het rechtertransept)
hangt een schilderij uit 1746 dat St.-Séver
voorstelt.
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1734 in deze kerk begraven. De originele
steen van het grafmonument bevond zich
lange tijd in de tegelvloer en was onleesbaar
geworden. Hij werd vervangen door een
nieuwe steen waarvan de vertaalde tekst als
volgt luidt: “Hier wacht op zijn verrijzenis
de eerwaarde heer Jean-Baptiste de La
Salle, tijdens zijn leven priester in Reims,
doctor in de theologie, kanunnik van de
aartsbisschoppelijke kerk van Reims en leraar
van de Broeders der Christelijke Scholen.
Hij was vermaard omwille van zijn afkomst
en nog meer door zijn grote deugden. Hij
stierf op Goede Vrijdag (7 april 1719) op
achtenzestigjarige leeftijd. Het overlijden
vond plaats in het huis van de broeders in
St.-Yon, in deze parochie. Moge de Heer
hem helpen om de rust te vinden. Bezield
door eerbied en dankbaarheid werd dit
monument opgericht door Louis Dujarrier-
Bresnard, rector van deze kerk, ter ere van
zijn zeer vrome parochiaan.”
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Midden tussen het groen
van de Baronie,

letterlijk op de Nederlands
- Belgische grens

in Baarle-Nassau,

bevindt zich - sinds 1906 -
Koninklijke Drukkerij

Em. de Jong.

Deze moderne Nederlandse
grafische onderneming
geniet in de grensstreek,
maar ook ver daarbuiten
grote bekendheid.

Steeds meer opdrachtgevers-
van-formaat uit vooral
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te vinden. Dat is trouwens
niet verwonderlijk, want
wij hebben onze klanten
veel te bieden: kwalitatief
hoogwaardige faciliteiten,
messcherpe prijzen en
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